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NIEUWS VAN DEVOORZITTER
Vrienden clubleden, Voor ik aan mijn “woordje van de voorzitter” begonheb ik voor één keer mijn stukje van een jaar gele-den nog eens herlezen. Het doet denken aan eenandere wereld, een andere tijd. Wie had kunnenvoorspellen dat precies een jaar later zo veel vanwat wij als vanzelfsprekend en verworven be-schouwden ons zou worden afgenomen. Kerst en Nieuwjaar komen er aan maar van aldatgene wat daar bij hoort, het feestelijk familiege-beuren, de overgang van Oud naar Nieuw met fa-milie of vrienden, een citytrip of een skivakantie,het lijkt allemaal zo onwezenlijk ver weg.Wij senioren zijn  hierbij – afgezien van het feit datwij de groep zijn die medisch gezien tot de hoogsterisicogroep behoort – toch wel de leeftijdscategorieaan wie de crisis de minste eisen stelt. Immers wijhebben geen professionele verplichtingen meer,moeten niet meer bekommerd te zijn om onze job,hoeven niet meer naar school en hebben ook nietmeer de grote toekomstvragen vergeleken met degeneraties na ons, onze kinderen en kleinkinderen.Maar om hen zijn we dan wel weer meer bekommerddan om onszelf. Eén ding is zeker, alleen een vaccin zal het redmid-del blijken voor ons allen én de voorwaarde om opeen bepaald moment (dat hopelijk niet ver meer afis) de draad weer op te pikken en ons leven en onzeeconomie weer op de rails te krijgen. En intussenkunnen we maar hopen dat iedere burger, jong enoud, zich zo veel als mogelijk verantwoordelijk ge-draagt en de door de overheid getroffen maatrege-len respecteert. We hoeven daarbij niet al té kritischte zijn want de realiteit is dat ook in de ons omrin-gende landen het beteugelen van de pandemie eenstrijd is van vallen en opstaan en dat eigenlijk nie-mand, hij weze wetenschapper of politicus, daarvoorde enige ware oplossing heeft.Ondanks al onze twijfels over de nabije toekomstmoeten we met z’n allen vertrouwen hebben in dewetenschap om hier uit te geraken. En dat vertrou-wen moeten we vooral trachten uit te stralen naarde na ons komende generaties. Een terugblik op het voorbije werkjaar van onze clubkan niet anders dan kort zijn. Vanaf maart hebbenwij niets meer kunnen (mogen) organiseren enzagen wij ons verplicht alle reeds geplande evene-menten te annuleren. Reden ook waarom wij alsbestuur hebben besloten voorlopig geen lidgeld teinnen. Wat 2021 voor onze werking wordt blijft inhet ongewisse. Als bestuur van een seniorenvere-niging zijn we naar onze leden toe verplicht om inde eerste plaats rekening te houden met de gezond-heid en veiligheid van onze leden. We blijven onshier zeker van bewust.

 Ook al liggen onze activiteiten stil toch hebben wehet opportuun geoordeeld om ook voor het laatstekwartaal van dit onwezenlijk jaar jullie te vergastenop een nieuw clubblad. Hier vind je niets overvoorbije activiteiten tenzij enkele foto’s. De inhoudvan deze editie is dan ook nogal gevarieerd, afhan-kelijk van de inspiratie van onze medewerkers.Hopelijk kunnen jullie er toch van genieten. In naam van het ganse bestuur wens ik ieder vanjullie van harte een stemmig Kerstfeest en een mooiEindejaar waarbij ik er van uitga dat ondanks debeperkingen jullie er toch nog iets moois en intiemsvan maken.Voor 2021 heb ik één grote wens: moge een goedvaccin er voor zorgen dat wij over afzienbare tijdvan het virus afraken en terug kunnen gaan naarhet leven dat wij een jaar geleden met z’n allen voorogen hadden toen wij elkaar ook dan gezondheid engeluk wensten.Blijft allen gezond en zorgt goed voor mekaar. Harry 
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PERSONALIA
  Nieuwe Leden Hedwig VAN DER EECKEN en zijn echtgenote Hilde GHYSENS uit AalstGuy GOOLAERTS en zijn echtgenote Mireille DE SMET uit OkegemStephane BORIAU en zijn echtgenote Lidia DE TAEYE uit OnkerzeleJan VAN HOVE uit MerelbekeLuc DE VYLDER en zijn echtgenote Marina DE HERTOG uit Temse  Overlijdens Marie-José DE FRU, weduwe van Leopold ROSIER, overleden op 25.10.2020 Wij delen in de rouw van de families van deze dierbare overledene Vieringen in het eerste kwartaal 2021 95-jarigen DECHAMPS ANDREE uit Zwalm op 04.01.2021VANDE MAELE JOSETTE uit Aalst op 11.01.2021DE LEENHEER PAUL uit Mere op 16.01.2021 90-jarigen ECKER ACHIEL uit Halle op 10.01.2021 85-jarigen KORTE GISELE uit Welle op 20.03.2021 80-jarigen DE BRUYN CHRISTIANE uit  Aalst op 01.01.2021MOSSELMANS PIERRE uit Dworp op 21.01.2021VERMEULEN ANNA uit Zele op 15.03.2021 Wij wensen deze jarigen nog vele gelukkige jaren in een goede gezondheid 50 jaar huwelijkKEYMEULEN Ignace en DE ROY Magda uit Hofstade op  20.02.2021 Wij wensen hen samen nog een lang en gezond huwelijksleven  ______________________________________________________________________________Indien u verneemt dat een lid van onze vereniging ernstig ziek zou zijn of overleden is, geef dan a.u.b.een seintje aan één van onze bestuursleden. Soms vernemen wij dat in de club veel te laat of zelfs he-lemaal niet.Ook indien we huwelijks- of geboorteverjaardagen zouden vergeten zijn geef ons dan een berichtje. Informeer ons ook zeker indien u van adres en/of mailadres verandert !!! Dank voor de medewerking.
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DENDERMONDS WOORDENBOEK (deel 2)
 Zoals beloofd gaan we in dit clubblad alfabetisch verder met de letters F tot en met J.Veel plezier en tot een volgend jaar voor het vervolg. Agnes FFlauzemoëker : grootspreker, druktemaker, opschepperFloddergat : vleier, vleister, flodderaar, flodderaarsterFottere : vlotten, vorderen, vooruitgaan (“de wèirke fottere”)Fong : fond, frond, in wezen (“ne fong lègge”, “in de fong éiten wel gelaik”)Frikkantéire : omgaan met, vaak bezoeken (“die twië zain on ’t frikkantéire mè makandere”) GGatteklatsjer : pitteleer, slipjas, habijtGedauge : in de war, niet op z’n gemak, (“â waster vâ gedauge”)Geloemmert : op vinkenslag, naar iets verlangen (“â ligt er op geloemmert”)Grèitegoërt  : gierigaard, gretig iemandGrèif : iemand die zaagt, grient (“dâ mènsj kan grèive”, “die kan een grèif spanne”) HIn ons schuën Dèrremons ave m’n ons ni béizeg mè waurde die beginne met “h”. ’t Is azuë al moejelaikgenoeg. IIëgolleg : gestadig, voortdurend, altijd, (“diê zitj iëgolleg op stammenéi”)Iërem : emmer (ook “iëmer”)Iëke : jeuken (“as â puëten iëke zajje sènge te verwachte”)Ingst : hengst (“z’éi d’éir ne jongen ingst gepakt”)Ippelpèirt : huppelpaard JJangke : wenen, schreien, (“jangke gelèk as e klèi kintsj”)Jan gemak : luiaard (ook “louin tingel”)Jèje : treiteren, plagen, (“dië kan immant jèje” = ook “den dievel oëndoen”)Jongere : jongen werpen, op de wereld zetten, ook op kinderen (“die jongere kènnen op man zéinewèirke”), van iemand met een baard zegt men “â-j-éi zan jongere opgefrèt”) 

LIDGELDEN 2021
 Met het nieuwe jaar 2021 in zicht is dit gewoonlijk het ogenblik waarop we jullie verwittigen dat de lid-gelden voor het komende jaar zullen geïnd worden. We beleven momenteel echter geen normale tijdenin deze pandemie en hebben als bestuur van ASV Aalst dan ook onlangs hierover overlegd met De Koepelvan Seniorenverenigingen. Na een rondvraag door De Koepel bij alle Seniorenverenigingen werd beslistdat de ASV’s autonoom een beslissing kunnen nemen in verband met het al dan niet innen van de lidgel-den 2021. Bijkomend element is ook dat wij op dit ogenblik niet weten welk standpunt “De Bank” zal innemen inverband met de subsidies 2021. Het bestuur van ASV Aalst heeft dan ook beslist om voorlopig nog geen lidgelden te innen voor het jaar2021, in afwachting van concrete info hieromtrent en uiteraard ook omtrent het tijdstip waarop wij opnieuwactiviteiten mogen organiseren. In dit verband vernemen wij van De Koepel dat tot eind april 2021 ver-gaderingen in “De Bank” met fysieke aanwezigheid van deelnemers verboden zijn. Wij verwachten danook dat dit zal uitgebreid worden naar de Seniorenverenigingen. Het bestuur zal de leden dan ook op de hoogte houden in de loop van het jaar 2021 in verband met deeventuele inning van de lidgelden waarbij zal rekening gehouden worden met bovenvermelde elementenen uiteraard ook met het feit dat wij in het jaar 2020 zeer weinig activiteiten mogen organiseren hebben. Het bestuur  
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RONDVRAAG IN VERBAND MET BEROEPEN ENCORONA
  Rondvraag : welke beroepen ondervinden de maatregelen in verband met Corona aan den lijve ? We hebben onlangs verschillende beroepscategorieën (m/v) ondervraagd omtrent hun ervaringen tijdensde bijzondere tijden die wij momenteel beleven. Ziehier hun ervaringen :                                                de aardappelboer zit in de puree                                               de tandarts trekt het niet meer                                     de elektrieker kan de spanning niet meer aan                                                    de piloot zit aan de grond                                                de exporteur voert niet meer uit                                                   de kweker zit op zwart zaad                                     de kappers zitten met hun handen in het haar                                                  de cafébazen zijn het goed zat                                                        de gids is de weg kwijt                                                de wegenwerkers staan op straat                                                de zwemleraars gaan kopje onder                                       de winkeliers hebben er geen boodschap aan                                             de optieker wenst ieder één sterkte                                                  de machinist is ’t spoor kwijt                                                  de postbode is ferm bezorgd                                              de wielrenner kan niet rondkomen                                                       de imker is er niet bij                                                        de uroloog is pissig                                                    de diskjockey draait door                                     bij de loodgieter staat het water aan zijn lippen                                                  de wc madam zit in de shit                                          de voetballers hebben geen doel meer                                                  de pompiers zijn uitgeblust                                               de inpakkers kunnen inpakken                      voor de producenten van WC papier is er geen rol meer weggelegd                                       de diëtist wordt aan het lijntje gehouden                                            de mijnwerkers zien het donker in                              de pedicure heeft geen poot meer om op te staan                                      de gevangenen zien het niet meer zitten                                   de autobusbestuurder volgt de lijn niet meer                                     de leraars krijgen het niet meer uitgelegd                                      de leerlingen verstaan er niets meer van                             de boswachter ziet door de bomen het bos niet meer                                               de dokter is er goed ziek van                                de bloemist ziet het niet meer rooskleurig in                                 de slakweker kan het niet meer verkroppen                                        de kleermaker is den draad kwijt  Zolang we gezond blijven mogen we dus eigenlijk niet klagen. Hugo De Troyer 
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Nevellicht 

Een virus slaapt continu droomloos beneveld 
tussen leven  en dood  in een wit  sneeuwveld 
Geen voorkeur voor kleur of  ook welke identiteit 
doorprikt besmettend  en beproeft de  immuniteit  

Nu geheel de leefwereld verstoort van onze tijd 
die grenzen dreigt te sluiten in zijn blinde strijd 
Zo betrekt  hij vele medeplichtigen in zijn spel 
deze parasiet die ziekte injecteer in onze pels 
  
In zijn nevel is ’t zo moeilijk te verweren 
wat kan deze killer zich toch maskeren 
De losprijs van de pandemie heeft inpakt 
afstand verstoort  menig sociaal contact 

Onze wapens zijn eenvoudig maar efficient 
als ze bewust continu worden aangewend  
handhygiëne, mondkapjes en afstand  
staan nu in de bezetter zijn convenant 
  
Wie zal deze verdoken nevel doorbreken 
Oplossen opdat  het licht zal weerkeren  
Intense hoop verheft hét vaccin tot held  
Wie begroot dit in zoektocht naar geld 

Gérard Vanbesien
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NOG WAT MOPPEN OM ONS WAT OP TE VROLIJKEN

Jantje: "Meester, ik ben mijn boterhammen vergeten." Meester: "Per ongeluk?"Jantje: "Nee."Meester: "Met bijbedoelingen?"Jantje: "Nee, met kaas."                                                          -------------------------------- Een man verlaat 's ochtends zijn huis en ziet tot zijn grote schrik dat de hele achterkant van zijn nieuweMercedes is gehavend. Maar hij haalt weer opgelucht adem als hij onder de ruitenwisser een briefjeontwaart.Hij neemt het weg en leest :'BESTE MERCEDES-EIGENAAR. TERWIJL IK DIT SCHRIJF STAAN ER IN DEZESTRAAT 50 MENSEN NAAR MIJ TE KIJKEN. ZIJ DENKEN DAT IK MIJN NAAM, ADRES, KENTEKEN EN PO-LISNUMMER OPGEEF. DAT IS DUS NIET ZO !'                                                           -------------------------------- Er is een gezin geselecteerd voor een familiekwis : moeder, vader, zoon en opa.Voordat ze aan de kwis mogen meedoen, moeten ze eerst nog aan een test deelnemen.
De kwismaster vraagt aan de moeder :Wat ziet u bij uw man het liefst omhoog gaan?"De moeder zegt: "Zijn salaris.""Dat is goed," zegt de quizmaster .
De volgende vraag is voor de vader : "In welke houding ziet u uw vrouw het liefst?""In de huishouding," zegt de vader."Dat is goed," zegt de quizmaster .
De volgende vraag is voor de zoon : "Waar hebben de vrouwen krulhaar?" In Afrika," zegt de zoon. Ook goed.
Dan kijkt de quizmaster naar de opa, maar die zegt :"Vraag mij maar niks, want de vorige drie vragen had ik ook al fout."                                                         -------------------------------- Er zitten 2 vissen in een bokaal. De ene zegt tegen die andere : "Zeg mag ik ne keer aan 't raampke zitte??" 
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                                                       2 gekken ontsnappen uit het gekkenhuis, ze zijn in jaren niet meer buiten geweest en weten dus nietgoed waarnaartoe.Ze besluiten om het treinspoor te volgen.Na een uur of zo zegt de ene tegen de andere : "Amai, die trappen zijn vermoeiend!"Zegt de andere : "Die trappen, dat is nog niks, maar die lage leuningen maken me kapot!"                                                       --------------------------------- - Weet jij hoe "viagra" er van binnen uit ziet ?
- Euh ... nee ...
- Zo, dan moet jij ook al een "hele" nemen !!                                                      --------------------------------- Een wereldkampioen boksen gaat naar de bioscoop. Omdat daar nogal wat fietsen worden gestolen zethij er een bordje neer met : NIET STELEN WANT ANDERS... WERELDKAMPIOEN BOKSENNa de film is toch zijn fiets gestolen met een bordje op de plaats : ACHTERVOLGEN IS ZINLOOS... WE-RELDKAMPIOEN WIELRENNEN                                                    ----------------------------------- Drie vrouwen werken op hetzelfde kantoor. Op een dag komen ze erachter dat hun bazin eerder naarhuis gaat dan normaal. Dit gaat zo een week door. Op een gegeven moment besluiten de drie dames ookmaar wat eerder naar huis te gaan. De bazin komt tenslotte nooit terug en ze belt ook nooit nadat ze isweggegaan.De brunette vindt het heerlijk dat ze wat eerder naar huis kan. Ze tuiniert wat, kijkt een film en gaatvroeg naar bed. De roodharige is ook in haar nopjes aangezien ze nog even langs de sportschool kanvoordat ze een eetafspraak heeft. De blondine is ook blij dat ze eerder naar huis kan.Echter, thuis aangekomen hoort ze geluiden uit de slaapkamer. Ze sluipt de trap op en kijkt door een kierde slaapkamer in. Daar ziet ze tot haar grote schrik haar man in bed met... haar bazin! De volgende dag,wanneer de bazin weer eerder is weggegaan, overleggen de brunette en de roodharige of ze weer eerderzullen weggaan. Ze vragen de blondine of zij ook eerder weg wil. Ze antwoordt : 'Mij niet gezien!!! Ikwerd gisteren bijna betrapt!!'                                                   --------------------------------------- De Postbode en het Blondje
Een postbode loopt zijn laatste ronde, want hij gaat met pensioen. De hele buurt heeft afgesproken datiedereen hem een cadeau geeft als afscheid.De postbode krijgt het ene mooie cadeau na het andere.Bij het laatste huis doet er een heel mooi blondje open.Ze trekt hem naar binnen, hup naar de slaapkamer, het bed op en ze geeft hem een vreselijke beurt.De postbode vindt het schitterend en denkt : "Wat een cadeau !".En het wordt nog gekker als-ie beneden komt, want daar staat een enorm luxe champagneontbijt voorhem klaar. Als hij gegeten en gedronken heeft, bedankt-ie datblondje uitvoerig voor de aangename verrassingZij zegt : "d'r is nog één ding, het ligt naast je bord."De postbode ziet een stuk van 1 euro liggen.Dus hij vraagt verbaasd waar dat nog voor is.Zegt die blonde trien :"Nou, toen ik aan mijn man vroeg wat voor eencadeau we voor jou zouden kopen zei hij : 'Fuck die postbode, geef 'meen euro !'.Maar dat ontbijt was míjn idee !"
                                              _______________________
Wat zegt een Hollander als hij een biertje krijgt zonder bierviltje ??Ober, Ober, je hebt mijn koekje vergeten !!                                            
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 3 dokters : een oog-, oorspecialist & een gynaecoloog drinken in een bar een pintje.Na een tijd zegt de oogspecialist : "Ik ben weg en ik ZIE U nog wel!"De oorspecialist zegt : "Ik HOOR nog wel van U."De gynaecoloog denkt diep na en zegt : "Ik spring nog wel eens binnen."                                              ________________________ In een zaal is een buikspreker al een uur met zijn show bezig. Op zijn schoot zit zijn houten vriend. Indit uur heeft de man niets anders dan "domme blondjes" moppen verteld.            Een blonde jonge dame staat op een gegeven moment op en roept : "Weet je geen andere moppen, wantik word er nu toch wel een keer ziek van !".                                                      De buikspreker verontschuldigt zich door te zeggen : "Dame ik verdien er mijn brood mee en het zijnmaar moppen".                                                                                                                  Waarop het blondje reageert : "Ik had het niet tegen jou, maar tegen dat pestventje op je schoot".                                                                                          ----------------------------------------- Een bezoeker komt regelmatig op het gemeentehuis. In de hal ziet hij allemaal vrolijke mensen staanmet een drankje in de handen.                                                                                        Hij vraagt aan iemand : "Is er weer een feestje?"                                                                   "Ja," is het antwoord, "Meneer de Vries heeft een vijfentwintig jarig jubileum."                      "Maar dat hadden jullie vorige week toch ook al?" "Ja, vorige week vierden we dat hij hier vijfentwintigjaar in dienst was, nu vieren we dat hij vijfentwintig jaar het zelfde potlood heeft gebruikt."                                              -------------------------------------------- Een langdurig-werkloze stapt een interimkantoor binnen en vraagt : Hebben jullie nu echt geen job voormij, om't even wat, ik ben dat stempelen echt moe.Dat treft, zegt de bediende van het kantoor. Ik heb juist een aanvraag gekregen van de zoo, ga daarmaar eens horen. De man gaat naar de zoo. De personeelsdirecteur legt hem zijn job uit en zegt : Kijkdaar, dat apenpak moet je aantrekken, dan kruip je in 't park in een boom en springt zo wat van de enetak op de andere, dat hebben de mensen graag.De man accepteert en begint aan zijn nieuwe job. Maar algauw loopt het mis, hij springt op een te dunnetak en valt in een vijver, waar hij ligt te spartelen. Plots ziet hij een krokodil die langzaam naar hem toezwemt. Als ze nog dichterbij komt roept de man in paniek :Help, help, waarop de krokodil zegt : Ssst,stil, of we staan morgen allebei terug aan den dop.                                              ----------------------------------------------- Jantje vraagt aan zijn vader waar de kinderen vandaan komen. Hij gelooft niet in de ooievaar. Zijn vaderweet eigenlijk niet wat hij moet zeggen en zegt dan maar dat de kinderen uit appels komen.Jantje is tevreden en stopt een appel in zijn broekzak als hij naar school gaat voor in de pauze. In de klasvraagt Marietje toevallig ook waar de kinderen vandaan komen. De juffrouw vraag het de andere kinde-ren hierop een antwoord te geven.                                                   Jantje mag het zeggen en hij zegt dan : "Zal ik hem uit mijn broek halen??"                                            ______________________________
Waarom slikken domme blondjes de pil ? Dan weten ze welke dag het is.                                           _______________________________ Mohammed is overtuigd moslim en per ongeluk in een moeras gevallen.Hij is reeds tot zijn middel weggezakt als een brandweerman voorbij komt.Die vraagt of hij hem moet helpen maar Mohammed zegt : "Niet nodig, Allah helpt mij hier wel uit."Een tijdje nadien staat Mohammed het water aan de lippen als opnieuw een brandweerman voorbijkomten zijn hulp aanbiedt.Terug weigert Mohammed, zeggende dat hij tot Allah bid en die hem wel zal helpen.Mohammed zakt dus helemaal in het moeras en verdrinkt.Als hij in de eeuwige jachtvelden aankomt, ontmoet hij Allah en verwijt hem dat hij zijn gebed niet heeftverhoord.Waarop Allah repliceert : "Ik heb je tweemaal een brandweerman gestuurd. Is dat nog niet genoeg?" 
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                                         Komt een jongen bij de priester en zegt : Wilt u mij alstublieft vergeven voor mijn zonden die ik gedaanheb. Wat zijn jouw zonden, beste jongen, zegt de priester.Nou ik heb een meisje mee naar mijn kamer genomen.Dat is geen zonde, antwoordt de priester. Ik hebhaar kleren uit gedaan. Dat is geen zonde, antwoordt de priester.Toen heb ik mijn kleren ook uit gedaan. Ook geen zonde, zegt de priester en toen ?Nou toen is mijn vader binnen gekomen.Dat is nou zonde mijn jongen, zegt de priester.                                                                                                    ----------------------------------------------- Een man vliegt in een heteluchtballon boven het land en beseft dat hij verdwaald is. Hij ziet beneden eenman lopen en daalt tot hij binnen gehoorafstand is... "Neem me niet kwalijk," roept hij, "Kunt u mijmisschien helpen? Ik heb mijn vriend beloofd hem een half uur geleden ergens te ontmoeten, maar ikweet niet waar ik ben!"De man beneden antwoordt : "Ja. U bent in een heteluchtballon en zweeft ongeveer 10 meter boven degrond. U bevindt zich tussen de 40 en 42 graden noorderbreedte en tussen de 58 en 60 graden wester-lengte.""U bent zeker een Systeem Beheerder", zegt de man in de heteluchtballon. "Inderdaad", zegt de ander,"maar hoe weet u dat?""Nou", zegt de man in de ballon: "alles wat u zegt is technisch gesproken juist, maar ik heb helemaalniets aan die informatie. En al met al ben ik nog steeds verdwaald."De man op de grond kijkt peinzend omhoog en zegt : "U bent zeker manager?" "Dat klopt", zegt de manin de ballon. Maar hoe weet u dat?" "Eenvoudig. U heeft geen idee waar u bent. U weet al helemaal nietwaar u naartoe gaat. U heeft iets beloofd terwijl u geen idee heeft hoe u die belofte moet waarmaken enu verwacht van mij dat ik uw probleem oplos.                        U verkeert nog steeds in dezelfde positieals voor wij elkaar ontmoetten, maar op een of andere manier is het nu ineens mijn schuld."                                                       ------------------------------------------- Een vrouw van ongeveer 75 jaar rijdt met haar splinternieuwe Ferrari op de E40 tegen ongeveer 35 km/u. Een GTI van de rijkswacht merkt dit op en zet de moeizame achtervolging in. De Ferrari wordt tegen-gehouden en een flik stapt uit, benadert de wagen en vraagt om het raam naar beneden te doen. De flik,die ziet dat het een bejaarde dame is vraagt: "Madam, u rijdt hier op een autostrade en de minimum-snelheid is hier 70 km/u..." "Ahzo, jamaja, ik zie hier een plakkaat met "E40" op dus dacht ik dat ik hiermaar 40 mocht..." "Nenieje, madammeken, ge moet hier minimum 70 rijden"Naast de oude dame zit een oud ventje die rilt als een pasgeboren veulentje... De flik die blijkbaar gea-museerd is door de situatie, zegt : Wat ist er meneer, gaat het wa te rap voor u?" Oude man: "Wildezwijgen, we komen juist van den E313!!                                                    Een jonge man is net aangenomen in een grote multinationale onderneming. Vanaf de eerste dag neemthij de telefoon, belt de bedrijfscafetaria en brult : "Een koffie, en snel een beetje...."Aan de andere kant van de lijn antwoordt een stem : Ik denk dat U een verkeerd intern nummer gedraaidhebt, weet U wel met wie U spreekt, onnozelaar ?" "Heu... Nee... antwoordt de pas aangenomen werk-nemer.Ik ben de Directeur-Generaal van deze firma, jij idioot ! De jonge man roept tweemaal luider: En U, dikopgeblazen directeur- generaaltje, weet U wel met wie U spreekt?" "Heu....Nee" antwoordt de directeurietwat verbaasd. "Perfect !" antwoordt de jonge man. En hij legt de telefoon neer...                                                  ---------------------------------------------- Er was eens een vrachtwagenchauffeur en die stond voor een rood licht... achter hem stond een vrouwdie stapte uit en ging hem zeggen dat hij zijn lading aan het verliezen was... hij negeerde haar... hetwerd groen en hij reed verder... aan de volgende lichten moest hij weer stoppen.... dezelfde vrouw stondweer aan zijn raam en zie : Meneer, u verliest uw lading !... de vrachtwagenchauffeur deed zijn raamopen en vroeg : Wat is er nu toch met u?         Meneer, u verliest uw lading... waarop dat hij zegt : Watwil je? ik ben zout aan het strooien..                                               
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RECEPT ITALIAANSE PIZZA
  Ingrediënten 3 theelepels droge gist1 kopje warm water (40 graden)2 eetlepels olijfolie1 theelepel suiker1 theelepel zout3 kopjes broodmeel (bloem)2 blikjes in blokjes gesneden tomaten, uitgelekt20 verse basilicumblaadjes, in dunne plakjes gesneden2 eetlepels gehakte verse oregano of 2 theelepels gedroogde oreganoGeraspte, halfvolle mozzarellakaas naar believen½ theelepel gemalen rode pepervlokkeneen snuifje zout en peper2 eetlepels olijfolie Bereiding Meng in een grote kom de olie, suiker, zout en 1 kopje bloem tot een glad deeg.Los de gist op in het warme water. Voeg geleidelijk de rest van de bloem toe en het water met de gist.Kneed tot een elastisch deeg.Leg het deeg in een ingevette kom, dek af en laat 1 uur rusten tot het deeg verdubbeld is.Deel het in 2 en rol elke portie uit tot een cirkel .Leg op bakpapier of een pizza pan , dek af en laat opnieuw 10 minuten rusten.Beleg het deeg met de tomaten en vervolgens met de basilicum, oregano, kaas pepervlokken, peper enzout.Besprenkel met olie en bak 15/20 min op 230 graden tot de korst goudbruin is.                                                              BUON APPETITO
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DE FRUSTRATIE OVER AFLASTEN VAN DENOMMEGANG
 ’t Ros Balatom, De frustratie over het feit dat de Ommegang wegens “corona” moest afgelast worden ligt bij vele Den-dermondenaars nog zwaar op hun maag. Zelfs dit liedje in het Oilsjters was nauwelijks een balsem op dewonde. Hopelijk kunnen ze het in 2022 wel zingen. Alvast toch maar beginnen oefenen want Oilsjters iseen graalek moeilekke toal… “ Een “deiremons” gedicht over het oilsjters “Peerd”, in het oilsjters dialect vertaald, opdat ook de Aalste-naars het zouden kunnen lezen. ’t Ros Balatom, ’t Ros Balatom es go loeipen‘t es hem e nief kostim go koeipenver te trekken op het Peerd’t iëneg echt Deiremons Peerd. ’t Ros Balatom moest oevergeiven’t oi een endezjest gekreigen.Zoine stront was nemme broin,’t bisjten kreig te veil ajoin. D’Oilsjteneirs mè-j-eir boerekielenemmen nen ezel op e poor wielen.Nen eizel me ne ploesje steert,En balange ’t zing ni weert. Ge moetj da zing deer ’t derp sjongleirenen de stretjes renneweiren.’t Es moor iet va keskeschiet’t en es beiter da g’er ni nor ‘n ziet. Bron : Jempi Verhofstadt.  
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WANDELEN TIJDENS HET CORONAJAAR
 Corona heeft heftig in ons jaar 2020 gehakt, al onze diverse uitstappen hebben we spijtig genoeg allemaalon hold moeten zetten!Om toch onze conditie een beetje op peil te houden, en onze vrije tijd daarop af te stellen, zijn we ont-zettend veel gaan wandelen, alle dagen en voor onze gezondheid minstens 10.000 stappen per dag!
Het weer viel in de eerste golf van dit jaar heel goed mee en ook nu in het najaar mogen we hierover nietklagen!Om van de nood een deugd te maken hebben we op deze manier weeral voldoende materiaal verzameldzodat we voor 2021 mooie uitstappen aan onze wandelliefhebbers kunnen aanbieden.
Om jullie al een beetje in de sfeer te brengen zijn er hier al een beetje foto’s die ons in deze wintertijddeugd doen!Geniet van de beelden en we hopen jullie in 2021 zo snel mogelijk terug te zien. Prettig Eindejaar Johan & Marcel
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WIJNWEETJES
 KAAS EN WIJN : EEN PERFECT HUWELIJK ?   Er zijn weinig dingen die zo evident lijken als de combinatie tussen wijn en kaas .En toch is dat niet zoeenvoudig. Er zijn enkele wetmatigheden waarbij best rekening wordt gehouden. Daarnaast is er ook denog steeds gangbare idee dat bij een kaasschotel sowieso rode wijn hoort. En dat is zeker niet altijd zoen in enkele gevallen is dat zelfs vloeken in de kerk. Terwijl sommige combinaties met een bepaalde rodewijn dan weer perfect kunnen. Kaassoorten kunnen we in principe onderverdelen in vier verschillende smaakregisters. Vooreerst zijn erde kazen gemaakt van geiten- of schapenmelk, vervolgens de halfzachte kazen van koemelk en meestalmet witte korst zoals camembert of brie. Er zijn de halfharde en harde kazen met vaak een meer uitge-sproken en zelfs pittige smaak zoals reblochon en comté en tenslotte wat men noemt de blauw doora-derde kazen als roquefort, bleu d’Auvergne enz… Al die soorten kunnen onmogelijk harmoniëren met een en dezelfde (meestal dan nog rode) wijn. Inte-gendeel, sommige passen daar helemaal niet bij. En dat is juist de fout die nog te vaak gemaakt wordt.Men kiest voor een mooi assortiment van een 10 à 12 kazen, mooi gepresenteerd op een grote schotel(of twee kleinere), gelardeerd met diverse soorten fruit, wat druiven, noten en rozijnen en op die manierkrijgen we een kleurrijk festival van geuren en smaken. Dat alles begeleiden met een bepaalde wijn iseen onmogelijke opdracht. Immers daarbij botsen we al meteen op het vaste gegeven dat rode wijnen met krachtige tannines eenfuneste invloed hebben op de smaak van de meeste kaassoorten. De zouten die in alle kazen aanwezigzijn krijgen onder invloed van tannines in de wijn een metaalachtige smaak die de kwaliteiten van énkaas én wijn sterk negatief beïnvloedt. En laat dat nu juist de wijnen zijn die – met de beste bedoelingen –worden geschonken bij een rijke kaasschotel. Wij denken dan aan een krachtige Médoc of een St-Emiliondie door de gebruikte druivensoorten op zich al een stevige tanninestructuur hebben. Hoe kunnen we deze zo vaak voorkomende fout vermijden? Wat de rode wijnen betreft ga je dus bestkiezen voor wijnen afkomstig van druiven met weinig tannines zoals grenache ( côtes du Rhône), gamay(beaujolais), pinot noir (bourgogne), sangiovese (chianti) of spâtburgunder (uit Duitsland of Oostenrijk).Daarbij is het ook beter te kiezen voor wijnen die weinig of zelfs geen houtlagering gekregen hebbenomdat ook dat extra tannines geeft. Daarnaast hebben wijnen afkomstig uit warme gebieden veel frui-tigheid en rijpe (zachtere) tannines die minder astringent zijn en aldus de kaas meer tot zijn recht latenkomen. Een goede leidraad is vaak ook het gegeven dat kazen en wijnen uit eenzelfde streek meestal ook goedsamen gaan. Voorbeelden van dergelijke harmonie zijn om er enkele te noemen époisses en rodebourgogne, crottin de Chavignol en sancerre, comtékaas met savagnin-wijnen uit de Jura en zeker demünsterkaas met daarbij gewûrtztraminer. Vast staat alleszins dat de meeste kazen eigenlijk meer tot hun recht komen als ze worden genoten metwitte wijn erbij omdat witte wijn juist geen of heel weinig tannines bevat. Komt daarbij dat witte wijnenvoldoende zuren hebben naast frisheid en fruitigheid die goed contrasteren met de smaak van de kaas. Eigenlijk is het nog het meest aan te bevelen om van een wijn-kaasbuffet wat ik zou noemen een “meer-gangenmenu” te maken. Dat zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien : Een “voorgerecht” met een selectie van geitenkazen (zacht/hard, jong/gerijpt) bvb crottin, pélardon,valençay gecombineerd met een sauvignon blanc zoals sancerre, met een chenin blanc uit de Loirestreekals vouvray of ook nog met een chablis uit Bourgogne Een “hoofdgerecht” bestaand uit enkele zachte of halfzachte kazen van koemelk als brie, camembert ofchaource met een jonge côtes du Rhône of een crû uit de Beaujolais.   
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  Een “nagerecht” met enkele sterke kazen als maroilles, pont l’éveque of münster in combinatie met eenriesling halbtrocken of een pinot gris uit de Elzas zou een mooie afsluiter vormen. Als je de kazen op dezemanier op tafel brengt schenk je uiteraard op dat moment de bij elke gang voorziene wijn. In het geval je toch de volledige kaasschotel opdient zorg je er voor dat er minstens 3 wijnen op tafelkomen, namelijk een droge witte, een krachtige, volle witte wijn en een rode wijn die niet te krachtig ismaar eerder sappig en fruitig en beperkt in tannines. Waarbij je er ook over waakt dat de witte wijnenvoldoende gekoeld zijn en ook blijven. Er bestaan hiervoor wijnkoelers allerhande. Uiteraard zijn er nog andere heel mooie combinaties mogelijk. Om te beginnen zijn er de blauwgeaderdekazen als Roquefort, Bleu d’Auvergne, Gorgonzola of Stilton die verbluffend mooi harmoniëren met eenzoete wijn. Eigenlijk is het mooi contrasteren door de zouten in de kaas met het zoete in de wijn. Wijnenals sauternes,een tawny of vintage port, een muscat, een madera, een zoete sherry of een gewûrztra-miner vendange tardive zijn stuk voor stuk ideale partners voor blauwkazen. Mousserende wijnen als een champagne brut of een cava brut kunnen perfect samen met zachte romigekazen als brie, chaource of délice de Bourgogne. Ook heel lekker en verrassend is de combinatie met cider.Tenslotte nog een zeer belangrijke tip : als het kan geef dan altijd de voorkeur aan artisanale rauwmelk-se kazen die veel rijker zijn aan smaak. Kazen van gepasteuriseerde melk verliezen een groot deel vanhun natuurlijke aroma’s. Je kaasmeester kan je hierbij uitstekend adviseren. Beperk ook op je kaasschotel best groenten en fruit die vaak eerder een storend element zijn in de matchvan wijn en kaas. Overdrijf ook zeker niet met teveel aan broodsoorten. Vermijd ook zaken als pomper-nikkel of geroosterd rozijnenbrood die echt te overweldigend zijn bij sommige kaassoorten. Hopelijk wordt met deze ietwat meer genuanceerde benadering van het begrip “kaasschotel met wijn”een degustatie een nog intensere belevenis voor iedereen.
Wat ik in de marge van dit stukje nog wil toevoegen is de bemerking dat in veel gevallen ook de combi-natie van kaas met bier eveneens heel geslaagd kan zijn. Heel wat mensen zullen dat kunnen beamen.Ik wil daar dan ook graag uitgebreider op terugkomen in een volgende editie van ons clubblad Harry
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                  Hoewel covid vele contacten sloot 
             Blijft onze hoop nu groter dan ooit 
             Na gedrag veelvuldig te hebben aangepast 
             Blijft onze kern van verlangen onaangetast 

              Naar ’t licht dat in de verte schuil 
              Rijden wij  weldra deze tunnel uit 
              Om gezondheid continu te beschermen 
              Zijn ogen vaak gericht op wegbermen 
  
              Mag vreugde route 2021 leiden  
              Ons zo van de angst te scheiden 
              Mogen wensen elke verbinding vertalen 
              Die hoopvol onze gezondheid bewaren 

Marie-Claire & Gérard
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