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WOORDJE VAN DE
VOORZITTER

Als ik dit woordje schrijf is het daarbij genieten van
een warm najaarszonnetje. Het is het weekend
waarin alle wielerliefhebbers in Vlaanderen en ver
daarbuiten - als ze al niet in Leuven pleisteren — er
toch voor kiezen niet te ver van hun televisietoestel
te vertoeven om toch maar niets van de WK-esbat-
tementen te missen. Tel daar nog volgende week
zondag bij als de Helleklassieker verreden wordt en
dan zal denk ik daarna wel de grote uitbraak
plaatsvinden...

Genieten van milde herfsttemperaturen op een
terrasje of van een etentje zonder daarbij het ver-
foeide mondmasker op dat iedereen nu toch wel
kotsbeu is. De tijd is gekomen na anderhalf jaar om
eindelijk de teugels te lossen en weer mensen te
gaan zien. Het is zo lang geleden, ook voor onze
seniorenclub. Voor ons, mensen van het bestuur is
het natuurlijk een frustrerende periode geweest.
Niets mogen of kunnen organiseren ondanks de
reeds gesmede plannen en daarbij toch proberen
elk trimester ons clubblad - onze enige band met
jullie — vol te krijgen met het weinige nieuws dat we
hadden en dat we verder dan maar stoffeerden met
varia in de hoop zo veel mogelijk leden hier mee te
bereiken.

Ondertussen zijn we weer in gang geschoten, heb-
ben we onze eerste bestuursvergadering achter de
rug en zijn er ook contacten gelegd voor de organi-
satie van onze Herfstontmoeting alsook al voor de
Nieuwjaarslunch. Naar beide evenementen kijken
we verlangend uit in de hoop velen van jullie einde-
lijk terug te zien. We doen daarbij als bestuur een
extra inspanning om de spanningsboog tussen prijs
en kwaliteit te bewaken.

Onze meerdaagse reis naar de Haute Savoie en het
Meer van Geneve die dit jaar niet kon doorgaan
zullen we zeker volgend jaar kunnen organiseren al
zullen we wel iets later vertrekken dan we gewend
zijn omwille van de beschikbaarheid van het hotel.
We zouden vertrekken op zondag 11 september
2022.

Verdere info vinden jullie in de mate van het moge-
lijke al in dit clubblad. Dus jullie agenda kan alvast
worden bijgewerkt.

Bedrijfsbezoeken en andere uitstappen zullen pas
vanaf volgend jaar kunnen. Al komt er zeker nog
een wandeling en zit er ook nog de musical "Daens”
in de pipeline maar daarvoor kregen wij nog geen
nieuwe datum toegewezen.

Wij zullen als bestuur de evolutie in het oog houden
en inspelen op wat mogelijk wordt. En dan maar
hopen dat de covid-perikelen verder onder controle
blijven en we - na een derde vaccinatie?- meer en
meer richting normaal gaan, ook wat onze werking
betreft.

Ik kijk er naar uit jullie allen binnenkort weer te zien
in goede conditie en met verse moed. Dat kan dus
al om te beginnen in Hof ter Velden in Baasrode.
Van harte welkom.

Harry
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PERSONALIA

Nieuwe Leden

Greet ANCKAER en haar echtgenoot Jos VAN WAYENBERGH uit Denderhoutem
Chantal DE PREZ en haar echtgenoot Christiaan SOETENS uit Denderhoutem
Marc DE LOOSE en zijn echtgenote Els PICCART uit Wichelen

Marc DE RIJCK en zijn echtgenote Hilde DE LEENEER uit Meerbeke

Overlijdens
Camiel PHLIPS, echtgenoot van Jeannine DAELMAN, overleden op 09.07.2021
Annie DE BONDT, medelid en echtgenote van ons clublid Paul CORDEMANS, overleden op 22.07.2021

Wij delen in de rouw van de families van deze dierbare overledenen

Vieringen in h r kwar 12021

100-jarige
BAETENS Bertha uit Belsele op 01.12.2021

90-jarige
LELONG Valerie uit Denderleeuw op 20.11.2021

85-jarigen
VAN DAMME Yolande uit Okegem op 15.12.2021
SEGERS Andre uit Lierde op 29.12.2021

80-jarige

HAUWELAERT Godelieve ui Aalst op 24.11.2021

+ Verbetering aan ons clubblad van het derde kwartaal : GHIJSSELS Jacqueline woont in Denderwindeke
en niet in Sint-Niklaas.

zondhei

60 jaar huwelijk
SEGERS Andre en DUSONG Marie-Claire uit Lierde op 04.10.2021

55 jaar huwelijk

DE SPIEGELEER Georges en PEVENAGE Christine uit Voorde op 01.10.2021
HAUWELAERT Marie-Jeanne en DE VIJLDER Paul uit Affligem op 15.10.2021
VANDERMIIJNSBRUGGE Luc en HANNON Gerda uit Geraardsbergen op 12.11.2021
WINDEY Jenny en VAN LANDEGHEM Karel uit Sint-Niklaas op 12.12.2021

50 jaar huwelijk
DE SCHRIJVER Paul en DE GEEST Erna uit Nieuwerkerken op 12.10.2021

DE CRAECKER Marie-Frangoise en VAN DE MEERSCHE Benny uit Aalst op 26.11.2021
DE BACKER Gilbert en HOUTHOOFD Ria uit Oudegem op 17.12.2021

Wij wensen hen samen n n lan n zond huwelijksleven

Indien u verneemt dat een lid van onze vereniging ernstig ziek zou zijn of overleden is, geef dan a.u.b.
een seintje aan één van onze bestuursleden. Soms vernemen wij dat in de club veel te laat of zelfs he-
lemaal niet.

Ook indien we huwelijks- of geboorteverjaardagen zouden vergeten zijn geef ons dan een berichtje.
Informeer on k zeker indien u van adr n/of mailadres verandert !!!

Dank voor de medewerking.



ACTIVITEITENKALENDER 2021

Hopelijk stuurt een nieuwe golf van het coronavirus
geen stokken in de wielen van deze planning. In
voorkomend geval zullen de leden tijdig verwitigd
worden.

OKTOBER

Wo - 27 : Herfstontmoeting in Hof ter Velden in
Baasrode

NOVEMBER

Do - 18 : Wandeling in het Osbroek/Stadspark Aalst
Do - 25 : Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

DECEMBER
Do - 16 : Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Bijkomende activiteiten worden aangevuld
wanneer bekend.

De vrije tijd- en ontmoetingsnamiddagen gaan door
in Gasthof D'oude Brouwerij (Veranda) van de abdij
van Affligem, Abdijstraat Affligem, en starten om
14 u 30.

Dit is het voorlopige programma. Er is nog
ruimte in de agenda voor bijkomende activiteiten
en/of daguitstappen. Gezien we nog niet alle acti-
viteiten voor de volgende kwartalen op voorhand
kunnen bepalen is het aangewezen om de volgende
clubbladen goed na te lezen of onze website www.
seniorenverenigingaalst.be te raadplegen.

DERREMONS OEKSKE

Hier zijn we terug met het laatste deel van het Dendermonds alfabet. Veel leesgenot. Agnes

U
Uég : hoog (ni liég)

Uérendroéger : horendrager (giénen ouitleg vandoen zéiker?)
Uéveirdegoért : hoogvaardige (iéne die peist da’t a-j-is)

\'}
Vadrons : Onze Vader (vér af te rammele)

Valdaake : muntje (snoeperderéi die g’'uék be des appetéiker ken kraige)
Vallingk : verkoudheid (achternoém va ne Vlomse zanger (Jo))

Vaneigest : natuurlijk (zjustemeént)

Van tien néige : waarschijnlijk (wiskundege ouitdrikkingk veér iéne da ni kan telle)

Varisse : aderspat (biénversiersele)

Vasjkirie : vache qui rit (smeirkoés mé-j-uérebelle in een duske)
Vavéire : vooraan (ploitsj worda mennisters en berremiésters zitte)

Véirbroek : gulp (antréi van de mansbroek)
Veirefdués : verfdoos — beauty-case (bjoetie-kéis)
Veéirkintj : voorkind (kintj van den Ailege giést)
Verdift : bedorven (auver doétem)

Vernain :
Verziert : verzuurd (gezicht van een aa jonkait)

venijn (zitj in 't stértsje of op een vraatong)

Veétrineir : dierenarts (doktaur da gin brifkes van de zikkekas moet géive)

Vievambomma : viva bomma (patatte me sossisse)
Voéderkesdag : vaderdag (nog ne plastrong)

w

Wachele : wankelen (sommegste éir boek / ander gillegans)
Waiwoéter : gewijd water (ni ver van te dringke of ver a-j-in te wasse)

Weirem : warm (niks te kaat)
Weirek : werk (veir genoeg afblaive)

X Niets gevonden (niks gevonne).

Y Nog veel minder gevonden (nog véil minder gevonne)

Y4
Zep : riool (zien da g’er ni-j-ingerokt)
Zéiventién : muggenzifter (i€ne me drei tiéne te waineg)

Zijevereirs : zeveraars (vind'auveral)



UITNODIGING : HERFSTONTMOETING OP
WOENSDAG 27 OKTOBER 2021

Met genoegen kunnen wij meedelen dat wij onze herfstontmoeting terug kunnen laten doorgaan op
woensdag 27 oktober. Als locatie heeft het bestuur ook deze keer gekozen voor de Salons Hof ter Velden
in Baasrode (Dendermonde) Geerstraat 84.

Voor wie hier nog niet was, het is een mooie zaak met een uitstekende reputatie, rustig gelegen en met
een zeer ruime parking. Ook de catering staat er zeker op niveau.

Een uitstekende gelegenheid om mekaar nog eens te ontmoeten bij een mooi etentje in een gezellige
omgeving. En daar zijn we wel aan toe sinds onze gedwongen inactiviteit om de U welbekende redenen.

We hebben geen spreker uitgenodigd, dus zal er ruim de tijd zijn voor een gezellige babbel voor en na
de lunch én met meer mensen dan enkel de directe tafelgenoten. Het is dan ook zo lang geleden.

We verwachten jullie vanaf 12u00 voor het aperitief en hebben in overleg met de mensen van Hof ter
Velden een mooi menu samengesteld:

Aperitief (cava of mocktail) met 3 hapjes
Voorgerechten grijze garnaal /aardappel/sucrinesla

koningsbaars/oesterzwam/beurre blanc
Hoofdgerecht  parelhoenfilet/citroengras/kroket bout
Dessert bosvruchten/yoghurt/chocolade-vanille

Koffie/thee en versnaperingen
Toegegeven dat klinkt veelbelovend...

De dranken aan tafel (wijnen, bieren,frisdranken en waters) zijn inbegrepen tot het einde van het aan-
geboden menu.

De inschrijvingsprijs per persoon bedraagt 55 €. Mogen wij vragen om op het moment van de bevestiging
van uw inschrijving dit bedrag te willen overschrijven op de rekening van onze club BEQ9 2930 0045 6157
Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst.

Inschrijven kan via mail of telefonisch naar Agnes DIERICKX op nrs 0474623783 of 052 22 10 71 of agnes.
dierickx@telenet.be

Inschrijven kan tot 18 oktober 2021
Iedereen van harte welkom. Wij kijken er naar uit.

Harry namens het voltallige bestuur




UITNODIGING : WANDELING IN HET OSBROEK EN
STADSPARK VAN AALST OP 18.11.2021

Beste clublid,

Het is door de gekende omstandigheden en het verbod vanuit Brussel om activiteiten te organiseren lang
geleden dat wij nog iets hebben kunnen organiseren of met een groep collega's eens op stap zijn geweest
in de gezonde buitenlucht.

Aangezien het jaar reeds een heel eindje gevorderd is en rekening moeten houden met de weersomstan-
digheden en de sneller invallende duisternis gaan we rustig starten met een niet te lange wandeling in
het Aalsterse Stadspark en het ernaast gelegen Osbroek. We hebben deze wandeling enkele jaren reeds
eens gedaan, maar door de vernoemde omstandigheden mag de wandeling niet te lang zijn en ook vlot
bereikbaar.

We voorzien, voor zover mogelijk, in een drankstop ongeveer in het midden (of desnoods op het einde)
van onze wandeling.

Praktisch :

- Start aan het einde van de Frans Blanquaertdreef (zijweg van de Parklaan) op donderdag
18.11.2021 om 14ul5 stipt.

- Inschrijvingen bij Marcel Goeman per mail ( marcel.goeman@skynet.be) of telefonisch
053/78.96.49) of via een ingevuld inschrijvingsformulier dat u elders in dit clubblad kan
vinden.

- Afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie dienen de deelnemers zich te houden

aan de maatregelen opgelegd door de regering(en).

Ik wens de deelnemers veel wandelgenot.

Marcel
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WANDELPAD IN BEGRAZINGSZONE
INFOBORD

KLAPHEK

DOMEINGRENS

FIETSKNOOPPUNT

NATUURGEBIED
OSBROEK




3 OKTOBER 2021 : EINDELIJK WORDT HET
WIELERMONUMENT PARIJS-ROUBAIX TERUG
GEREDEN

Het wordt stilaan “afgezaagd” maar de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat deze wielerwedstrijd tot
tweemaal toe werd afgelast, namelijk in het voorjaar 2020 en 2021. Dit jaar wordt deze klassieker alsnog
gereden maar dan wel in het najaar, namelijk op zondag 3 oktober 2021, waar dit initieel voorzien was
op zondag 11 april 2021, één week na de Ronde van Vlaanderen.

Parijs-Roubaix (P-R) is een wedstrijd die tot de verbeelding spreekt van elke wielerliefhebber en zeker
bij de Vlamingen. In tegenstelling tot de Ronde van Vlaanderen zijn er geen hellingen te beklimmen maar
op het menu staan kilometerslange kasseistroken die zich meestal in een slechtere staat bevinden dan
die welke men in Vlaanderen vindt. De Vlaamse renners hebben in het verleden menigmaal een hoofdrol
gespeeld en dit jaar zijn de verwachtingen niet anders. Een vast ingrediént zijn steeds de duizenden
Vlamingen die langs het parcours plaatsnemen om hun renners aan te moedigen. De finale speelt zich
immers af op enkele kilometers van de Belgisch-Franse grens.

Om in de stemming van deze wedstrijd te komen zocht ik enkele wetenswaardigheden op in de geschie-
denis van P-R.

P-R staat in de lijst van de vijf wielermonumenten (ééndagswedstrijden) samen met Milaan-San Remo,
Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.

P-R werd voor het eerst georganiseerd in 1896 en gewonnen door de Duitser Josef Fischer.

In de beginjaren startte de wedstrijd steeds in Parijs. Omdat men in de finale steeds nieuwe kasseistro-
ken ging opzoeken werd de afstand te groot en werd de startplaats vanaf 1968 verlegd naar Compiégne.

Sedert de 2de wereldoorlog ligt de aankomst op de wielerpiste van Roubaix waar de renners nog 600m
afleggen. Het gebeurt dan ook dat de behendigheid die sommige wielrenners aangeleerd hebben op de
wielerbaan van pas komt wanneer het tot een spurt komt. Voor alle duidelijkheid nooit een massaspurt
want de opeenvolging van de lastige kasseistroken, en ook de onvermijdelijke materiaalpech, zorgen
steeds voor een grondige schifting zodat het deelnemersveld in kleine groepjes de piste in Roubaix bereikt.

Belgié is aanvoerder in het aantal overwinningen per land, namelijk 57. Franrijk volgt met 28 en Italié
met 13 overwinningen. Dit zijn dan ook de landen die “traditionele wielerlanden” genoemd worden. Sedert
eind vorige eeuw is er in het wielrennen een mondialisering aan de gang en we noteren dan ook af en
toe een winnaar uit landen als Moldavié, Australié, Ierland, Zweden of Slovakije.

In de lijst van meervoudige winnaars zijn het 2 Belgen die deze aanvoeren namelijk Roger De Vlaeminck
en Tom Boonen die P-R elk viermaal gewonnen hebben. In 2016 leek Tom Boonen op weg om voor de
vijfde keer P-R te winnen en alleen meervoudig recordhouder te worden maar verrassend kwam de Au-
straliér Mathew Hayman, als enige overlever van een vroege vlucht, hem in de spurt met vijf kloppen.

De Vlaeminck en Boonen worden in de lijst van meervoudige winnaars opgevolgd door 7 renners met 3
overwinningen. Wij noteren onze landgenoten Gaston Rebry, Rik Van Looy, Eddy Merckx en Johan Mu-
seeuw. Dit lijstje wordt vervolledigd door Octave Lapize (Frankrijk) Francesco Moser (Itali€) en Fabian
Cancellara (Zwitserland).

Belangrijk element met een invloed op het wedstrijdverloop zijn de weersomstandigheden. Wielrenners
zijn op dat gebied wel wat gewoon, doch het maakt een groot verschil of het droog blijft of wanneer het
regent. In het ene geval is het “stof vreten” in het andere slijk verzamelen op het lichaam en op het
materiaal en hopen om recht te blijven op de kletsnatte kasseien. Hier zijn acrobaten op de fiets in het
voordeel en helpt het om in de winter behendigheid aan te leren in het veldrijden. Ook de windrichting
kan een rol spelen. In de eerste wedstrijdhelft rijden de renners bijna in een rechte lijn naar het noorden.
Een zuidenwind kan dus helpen om er snelle aanvangsuren van te maken. In 2017 werd de snelste editie
ooit gereden met een gemiddelde snelheid van 45,204 km/u. Een zwakke zuidenwind in het eerste deel
en droge kasseien in het tweede deel waren voor Greg Van Avermaet de gunstige omstandigheden om
deze editie aan een topsnelheid te winnen.



We zijn benieuwd in welke weersomstandigheden P-R dit jaar zal gereden worden, zeker nu de wedstrijd
van het voorjaar naar het najaar verplaatst is. Hopelijk wordt onze landgenoot Philippe Gilbert als winnaar
van de vorige editie in 2019 opgevolgd door een landgenoot. Kandidaten zijn er genoeg met Wout Van
Aert op kop. Traditioneel is de ploeg van Patrick Lefévere zeer sterk in P-R en gaan zij met de overwinning
lopen. Een andere vaststelling is dat het sedert 1999 geleden is dat er nog eens een Italiaan gewonnen
heeft namelijk Andrea Tafi. De laatste tijd zijn de Italianen sterk aan het rijden dus het zou geen verras-
sing zijn mochten zij voor een opvolger van Tafi zorgen. (tekst geschreven op 22/09/2021)

Hugo De Troyer

BESTUURSVERKIEZINGEN - OPROEP AAN DE LEDEN

Zoals voorzien in ons huishoudelijk reglement, worden op de herfstlunch bestuursverkiezingen gehouden.
Volgende bestuursleden waren in 2020 uittreedbaar en herkiesbaar :

Orpha VAN DEN EEDEN, Monique FRANCOIS en Marcel GOEMAN

Wegens corona heeft de verkiezing in 2020 niet kunnen doorgaan, en bleven de uittreedbare bestuurs-
leden hun functie uitoefenen, en wordt de datum voor deze verkiezingen verschoven naar 2021. Alle
verkiezingen voor de volgende jaren van de uittreedbare en hierkiesbare schuiven ook op met een jaar.
Momenteel zijn er nog geen nieuwe kandidaten.

Een stevig team van energieke bestuursleden staat garant voor de verdere bloei van onze club en heeft
reeds in vele opzichten zijn waarde bewezen. Wij doen daarom ook een warme oproep tot onze leden om
onze ploeg bestuursleden te komen versterken, om de taakverdeling evenwichtig te houden, en zeker
ook om nieuwe ideeén in te brengen.

Wij doen dan ook een oproep tot jonge senioren, man of vrouw, die bereid zijn met andere collega's-be-
stuursleden zich in te zetten voor de organisatie en werking van onze club, ten dienste van haar leden.

Kandidaturen, eventueel ook die van de uittredende leden, worden schriftelijk of per e-mail gestuurd aan
onze voorzitter ten laatste tegen 20 oktober eerstkomend.

Ook vrijwilligers, niet-bestuursleden, kunnen desgevallend voor sommige activiteiten hun medewerking
verlenen en zich melden bij één van onze bestuursleden.

Ingevolge het coronavirus kon en mocht de herfstlunch in 2020 niet doorgaan. Daardoor worden de
verkiezingen uitzonderlijk verschoven naar onze herfstlunch van 2021.
Mocht eventueel door corona de herfstlunch in 2021 ook nog niet kunnen/mogen doorgaan worden de

verkiezingen verplaatst naar de eerstvolgende mogelijke datum en blijven de uittreedbare bestuursleden
inmiddels hun functie uitoefenen.




AANKONDIGING : NIEUWJAARSLUNCH

Zoals de vorige jaren hebben wij ook dit jaar gekozen voor De Mooie Molen om onze nieuwjaarslunch te
organiseren. Deze zou doorgaan op zaterdag 29 januari 2022.

De officiéle uitnodiging en nodige informatie zal verschijnen in ons volgend clubblad maar jullie kunnen
nu al de datum vrijhouden in jullie agenda.

Wij geven alvast mee dat de deelnameprijs voor dit jaar is vastgelegd op 75 € per persoon.
Zoals jullie allemaal hebben kunnen vaststellen in het dagelijks leven zijn de consumptieprijzen post-co-
vid overal de hoogte ingeschoten, en ook in De Mooie Molen.

Daar wij gedurende anderhalf jaar geen activiteiten konden/mochten organiseren heeft het bestuur deze
keer een extra inspanning gedaan en ten uitzonderlijke titel het verschil bijgepast tussen jullie bijdrage
en de officiéle prijs van de lunch.

Wij hopen zoals alle vorige jaren op een talrijke opkomst.

Het bestuur.

MEERDAAGSE REIS IN 2022

Onze uitgestelde meerdaagse reis met Rantour naar de Haute Savoie, het Meer van Genéve en de Mont
Blanc zal volgend jaar doorgaan van zondag 11 tot zaterdag 17 september 2022. We zullen verblijven in
hetzelfde hotel “"L'Ensoleille” in La Chapelle-d’Abondance. Ook het vorige keer aangekondigde programma
blijft behouden.

Alle concrete info zal meegedeeld worden in ons volgende clubblad. We bespreken momenteel nog de
laatste details met de reisorganisator.
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SAGE OVER EEN DEELGEMEENTE VAN DENDER-
MONDE : VUILAERDE VERANDERDE IN
SCHOONAERDE

Het was 20 mei 1512. Een nieuwe dag brak aan. Een haan kraaide op het erf van het “Hof ter Smisse”.
Jacob van der Smisse, een gewone boer met een gewoon gezin van 3 kinderen, werd wakker door de
eerste zonnestralen van de dag die zijn kamer binnenvielen. Zoals altijd was vanaf dat moment iedereen
weer druk bezig. Jacob begon aan zijn dagtaken, geholpen door zijn 2 zoons, en zijn vrouw Fabienne
richtte zich samen met haar dochter tot het huishouden. Maar die dag voelde Jacob zich niet in zijn sas.
Hij maakte zich zorgen. Vuilaerde, een enorme vlakte waarop helemaal niets groeide, begon uit te
breiden naar zijn land toe. Nu al wilde er op 1/3 van zijn land niets meer groeien, zelfs geen onkruid. Zo
dreigde Jacob een groot deel van zijn opbrengsten te verliezen en zou honger zijn gezin bedreigen.
Niemand kon zich nog herinneren hoe deze vlakte was ontstaan en waarom er niets wilde groeien. Al vele
zogezegde “avonturiers” waren de vlakte ingetrokken, maar men had nooit meer iets van hen gehoord.
Zo kwam het ook dat iedereen het gebied meed. Toch wou Jacob, die zichzelf ook wel beschouwde als
een avonturier, zelf het gebied onderzoeken. 's Avonds sneed hij het onderwerp aan tijdens het avondeten.
Natuurlijk vond zijn vrouw het een slecht idee, maar toch kon ze het niet uit zijn hoofd praten.

En zo liet Jacob het bestuur van de boerderij over aan zijn oudste zoon en vertrok enkele dagen later.
Hij werd vergezeld door enkele vrienden van hem, die zelf ook landbouwers waren en bedreigd werden
door deze “Leegte”. Vele dagen dwaalden ze over de vlakte. En ook al waren ze zeer goed voorbereid,
toch slonk hun proviand als sneeuw voor de zon. Ze hadden bijna de moed verloren, toen ze aankwamen
bij een grot. Het was een opening tussen enkele rotsen te midden van de vlakte. Ze gingen de grot
binnen, blij als ze waren met het vooruitzicht te slapen in een echte schuilplaats. Maar wanneer ze echter
aankwamen in het hart van de grot, zagen ze dat ze een ruimte hadden betreden met in het midden een
uit steen uitgehouwen tafel. Ook zagen ze allerlei rare tekens op de muren. Blijkbaar was het een grot
waar vele jaren geleden druiden van een Gallische stam offerdiensten verzorgden. Maar dit wisten deze
eenvoudige boeren niet en ze maakten het zich gemakkelijk in de grot. Na genoten te hebben van zijn
zeer sobere maaltijd, begon Jacob de muren te onderzoeken.

Na enige tijd vond hij een interessant stukje. Het was blijkbaar geschreven in zijn eigen taal. Er stond:
"Antwoord op de vraag en het slapende zal wakker worden." Met daaronder deze vraag: "Wat is het
hoogste geluk?" Gedurende een uur of twee dacht Jacob na. Verschillende ideeén schoten door zijn hoofd
en hij raadpleegde ook zijn vrienden. Misschien was het geld of gezondheid of... Maar dan overwon de
landbouwer in hem en Jacob zei: "Het hoogste geluk is het zaaien, het zien opgroeien en het oogsten van
het voedsel op uw eigen land."

En opeens voelde men een trilling door de grot alsof het leven terugkeerde naar de aarde en de letters
op de muren werden leesbaar. Er stond dat Vuilaerde eeuwen geleden beschouwd werd als een levend
wezen. Het was dus een gebied dat verzorging nodig had. Wanneer de mensen er hard op werkten, dan
verkreeg men zeer grote opbrengsten en konden de kinderen heel het jaar door gevoed worden. Maar
wanneer niemand naar het land omkeek, dan veranderde het in een woestijn. Jacob en zijn vrienden
keerden meteen terug naar huis. En naast het bewerken van hun eigen gronden, gingen ze voortaan ook
enkele lappen grond bewerken in Vuilaerde. De gewassen die men zaaide op deze gronden groeiden 4
keer zo snel als normaal. Dat jaar moest men dan ook extra schuren bouwen om de oogst te kunnen
bewaren.

En zo werd door veel hard werk het gebied omgevormd tot het mooiste en vruchtbaarste land ter wereld.
Jacob en vele anderen namen er hun intrek en noemden het vanaf dan Schoonaerde, zo getroffen waren
ze door de schoonheid van hun land. En nu nog altijd zie je hoe de inwoners van Schoonaerde met plezier
werken op hun velden, vol respect voor de aarde.

Trivia :

- Vanaf de Klinkaartstraat kan men via een veldweg naar een omwald bos wandelen: de Mot, afkomstig
van motte. Volgens een legende is deze omwalling uitgegraven tijdens de middeleeuwen. Een ridder had
het plan opgevat om er een versterkte burcht te bouwen. Hij trok echter op kruistocht en keerde nooit weer.

- Ooit zou een pastoor van op zijn preekstoel verkondigd hebben: "'t Is hier geen Schoonaarde, maar
Vuilaarde! De deur van de kerk was nog maar juist vernist of er had al iemand tegen gepist!"

Bron: www.stedeninfo.be
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KAREL COGGE EN DE ONDERWATERZETTING VAN
DE IJZERVLAKTE

We zijn half oktober 1914 en na een ongelijke maar moedige strijd van meer dan twee maand heeft het
Belgisch Leger zich noodgedwongen teruggetrokken achter de laatste rivier in ons land, de Ijzer.

De Duitse troepen willen kost wat kost de Kanaalhavens Oostende, Duinkerke en Calais innemen zodat
de Britse strijdkrachten hun aanvoerroutes naar het Europese vasteland verliezen. Om dat te verhinderen
wordt door de Staf van het Belgisch Leger in overleg met de Britse en de Franse legerleiding gedacht aan
het inunderen of onderwaterzetten van een deel van de 1Jzervlakte, iets wat in de bewogen geschiedenis
van deze streek in het verleden nog al was gedaan als afweer tegen vijandelijke belegeraars.

Op 25 oktober wordt Karel Cogge, opzichter van de Noodwatering, en door zijn functie zeer goed vertrouwd
met deze problematiek, op het stadhuis van Veurne ontboden om samen met officieren van de genie-
troepen een overstroming van het gebied tussen de linkeroever van de IJzer en de spoorwegberm van
de lijn Diksmuide-Nieuwpoort te bespreken.

Het is zo dat de kustpolders door talrijke waterlopen worden doorsneden. Sommige zijn nog bevaarbaar,
andere dienen enkel voor de afvoer van het overtollige water uit de polders. Het hele, ingewikkelde af-
wateringssysteem komt samen in de Nieuwpoortse achterhaven waar het de zogenaamde “Ganzenpoot-
" vormt. Daar waar de waterlopen nog kunnen gebruikt worden voor de scheepvaart zijn er sluisdeuren
om schepen te schutten. De drie waterlopen die alleen het overtollige water afvoeren hebben enkel
schotten of schuifdeuren die bij eb geopend en bij vloed gesloten worden.

Het plan dat Karel Cogge voorstelt is dat het overlaatsysteem van de Noordvaart telkens bij vloed ’s
nachts wordt opengezet zodat het water uit de Noordzee het land kan binnenstromen. De Legerleiding
staat eerder sceptisch tegenover zijn voorstel als blijkt dat de Duitse troepen zich intussen al dicht bij de
sluizen in de Nieuwpoortse achterhaven hebben genesteld. Het plan zou dus bijna onder het oog van de
Duitsers moeten uitgevoerd worden. Toch wordt uiteindelijk beslist voor dit plan te kiezen nadat Cogge
aan de militaire overheid de bijzonderheden van zijn inundatieplan ter plaatse heeft uiteengezet.

Drie nachten na elkaar gebeurt dit in het grootste geheim met de hulp van enkele geniesoldaten en van
schipper Hendrik Geeraert die de hendels van de sasdeuren in Nieuwpoort heeft weten te vinden en die
zelf helpt de overlaten van de ontwateringskanalen open te draaien bij hoogtij.

De Duitsers zien op dat moment niet direct wat er gebeurt en als zij het gaan beseffen is het al te laat.
Miljoenen liters zeewater zijn intussen de Noordvaart ingestroomd. Langzaam maar zeker loopt het terrein
onder water en die handelingen zullen gedurende gans de oorlog herhaald worden om de overstromingen
op peil te houden. Een eenheid van speciaal daarvoor opgeleide genietroepen onder leiding van kapitein--
commandant Robert Theys krijgt deze taak toegewezen.

Het hernieuwde verwoed offensief van de Duitse troepen wordt letterlijk “versmoord”. De Duitsers zullen
dit gebied nooit meer in handen krijgen zolang de oorlog duurt. En hun initieel plan om de kanaalhavens
in te nemen zullen zij nooit kunnen realiseren.

Voor zijn bijdrage aan de inundatie krijgt Karel Cogge op 4 november 1914 van Koning Albert het Rid-
derkruis in de Leopoldsorde naast een aanzienlijke financiéle beloning. Daarnaast is ook de loftuiging van
de vorst dat Cogge met zijn stoutmoedig plan meer heeft betekend voor het land dan een gans regiment
soldaten een bewijs voor de grote waardering van de koning.

Hendrik Geeraert en Karel Cogge worden na de oorlog nog samen in Brussel gehuldigd voor hun verdien-
sten. Karel Cogge zal overlijden op 15 juni 1922 op 67-jarige leeftijd.

Ik breng jullie dit verhaal omdat deze Karel Cogge de broer is van mijn overgrootmoeder. Deze geschie-
denis is mij dus al lang bekend uit de familieverhalen vanuit de Westhoek. Mijn vader werd tijdens de
oorlog 1916 geboren in Steenkerke (Veurne), met andere woorden “Bachten De Kuppe” wat dialect is
voor “Achter de IJzer” en dus in dit geval in het laatste stukje onbezet Belgié. In deze streek liggen dus
voor de helft mijn roots en de hele geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is derhalve altijd mijn inte-
resse blijven wegdragen tot op heden.

Harry
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INUNDATIES
GANZENPOOT

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Algemeen bruikbaar inschrijvingsformulier voor elke activiteit, te versturen met de post.
Inschrijvingen kunnen ook met e-mail, maar dan steeds onderstaande gegevens goed vermelden.

(@ g To [T e 13 =T C=] o o [ RR
Straat ..o Nr. e, Postnr. ............... Gemeente ..o .
Tel, o GSM..iiiiii E-mail oo
Opstapplaats (vermelden indien gevraagd) .......cccccooeiiieiie e .

Reserveert een plaats, samen met ... voor volgende activiteit :

Specifieke wensen (vb. i.v.m. eten/plaats/€.a.) ..

Formulier versturen naar de inrichter van de activiteit en het gevraagde te betalen bedrag of voorschot
storten op rekening van de club tegen de vooropgestelde datum : BEO9 2930 0045 6157 Seniorenvere-
niging BNP Paribas Fortis Aalst Bic : GEBABEBB
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ABDIJEN VAN AFFLIGEM EN DENDERMONDE : EEN
NAUW VERWEVEN GESCHIEDENIS

We schrijven 2021 en zowel de Sint-Pieters- en Paulusabdij van Affligem als deze met dezelfde naam van
Dendermonde tellen elk nog amper een tiental monniken in hun gemeenschap. Het ziet er echt niet naar
uit dat een “reveil” met de broodnodige groei van hun aantal er nog zit aan te komen in de volgende
jaren. Het lijkt mij dan ook het moment om even stil te staan bij hun beider geschiedenis en daarbij te
focussen op wat hen verbindt. Zonder die band zou er waarschijnlijk al langer van beide abdijen geen
sprake meer zijn. Ondertussen kunnen we alleen maar hopen dat als ook de laatste monniken noodge-
dwongen moeten stoppen met het monastieke leven dan toch het rijke patrimonium van zowel Dender-
monde als Affligem een waardige bestemming krijgt die op de een of de andere manier refereert aan het
leven van “ora et labora” (bid en werk) volgens de regel van de Heilige Benedictus dat hier eeuwenlang
is geleid. Ik probeer hier de bewogen geschiedenis van beide abdijen te schetsen en daarbij oog te
hebben voor wat zij voor mekaar hebben betekend.

Zo mag het een wonder heten dat de benedictijnenabdij te Dendermonde bestaat en nog steeds bestaat.
Zij is een uitzondering wat haar ligging betreft. Immers benedictijnen vestigen zich in de regel in afge-
legen gebieden. De meeste abdijen die dateren uit de middeleeuwen zijn ouder dan onze steden. Als zij
al een stek in de stad hebben dan is dat onder de vorm van een “refugie” of vluchthuis binnen de
stadsmuren waar de monniken zich konden terugtrekken in tijden van oorlog of ander geweld. Nu is de
abdij van Dendermonde juist een abdij die zich midden in de stad heeft gevestigd. En dit heeft alles te
maken met haar voorgeschiedenis. De abdij is immers een voortzetting van de eeuwenoude abdij van
Affligem op de grens van Brabant en Vlaanderen.

Zoals alle kerkelijke instellingen werd die abdij op het einde van de 18e eeuw geconfisceerd onder het
revolutionaire Franse Bewind en werden haar monniken verjaagd. Zo is van alle benedictijnenabdijen in
Belgié Affligem de enige abdij die zich heeft kunnen handhaven, zij het dan op een andere plaats, name-
lijk in Dendermonde. Maar midden de 19e eeuw was de situatie van de abdij zeer zorgwekkend in die
mate dat de monniken er aan dachten de abdij op te heffen. Echter nog geen halve eeuw later kende zij
een bloeiperiode en uiteindelijk werd zij de stammoeder van zes abdijen verspreid over Belgié, Nederland,
Duitsland en zelfs Zuid-Afrika. Haar geschiedenis is er een van hoop, maar meermaals ook van tegenspoed
en moedeloosheid, van begeestering maar ook van twist en intrige. Het is de geschiedenis van zoveel
monniken in goede én kwade dagen.

Heel ruw geschetst kan men spreken van een moeizame start in de eerste helft van de 19e eeuw, een
langzame groei in de tweede helft, gevolgd door een grote bloei tot in de tweede helft van de 20e eeuw.
Maar aan dit alles gaat een geschiedenis van eeuwen vooraf en die ligt, zoals reeds gezegd, niet in
Dendermonde. De monniken die zich in 1837 in Dendermonde vestigden waren vluchtelingen van de abdij
van Affligem. De geschiedenis van deze abdij gaat terug tot 1062. Toen besloten zes ridders - volgens
de overlevering waren het roofridders- een monastiek leven te gaan leiden. Zij kregen daartoe van de
kerkelijke en wereldlijke overheid toestemmming om een klooster te stichten in Affligem. Vijfentwintig jaar
later was hun aantal verdubbeld en kreeg de gemeenschap een abt. De abdij bloeide in die mate dat zij
reeds in 1100 zeven dochterkloosters elders kon oprichten.

Na die begeesterende start volgden nog enkele periodes van bloei. In de 14e en 15e eeuw werden de
abten van Affligem raadgevers van de hertogen van Brabant en de aangewezen als de voornaamste
prelaten van de Kerk in de Staten van Brabant. In de 17e eeuw kwam na een crisiperiode een heropbloei.
Het aantal monniken nam weer toe en ook de inkomsten van de abdij lieten een herstel van de gebouwen
toe.

De verscheidene periodes van teloorgang en rampspoed hadden veelal temaken met de ligging van de
abdij. Affligem lag op een strategische plaats, daar waar het hertogdom Brabant grensde aan het
graafschap Vlaanderen en waar het Duitse keizerrijk grensde aan het Franse Koninkrijk. Dit had tot gevolg
dat bijna elke oorlog die te lande werd uitgevochten zijn sporen naliet in Affligem. De oorlogen tussen
Vlaanderen en Brabant in de 14e eeuw, de godsdienstoorlogen in de 16e eeuw, de Franse oorlogen in de
17e eeuw, de Oostenrijkse opvolgingsooriog in de 18e eeuw gevolgd door de Brabantse Omwenteling en
de Franse bezetting op het einde van de 18e eeuw. Vaak werd de abdij geplunderd, gebouwen in brand
gestoken en meermaals moesten de monniken vluchten naar de steden Aalst, Dendermonde en Brussel.
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In 1794 lijfden de Franse revolutionairen de Zuidelijke Nederlanden in. Twee jaar later werd een decreet
uitgevaardigd dat de afschaffing van de kloosters gebood en op 11 november werden de monniken van
Affligem uit hun abdij verdreven en de gebouwen openbaar verkocht. De gemeenschap telde op dat
moment 33 monniken.

In 1801 sloot Napoleon een concordaat met de paus. Een van de gevolgen was dat de abdij na 350 jaar
weer zelfstandig werd, niet meer afhankelijk van het aartsbisdom Mechelen. De regel werd dat de proost
effectief de bestuurder werd van de gemeenschap. Dom Beda Regaus werd de eerste bestuurder, daarna
kwam Dom Columbanus De Craecker en tenslotte werd Dom Veremundus D'Haens door de 7 monniken
als overste gekozen. Er was echter geen abdij meer, de gebouwen waren praktisch volledig verwoest en
ook de gronden verkocht aan particulieren.

Abt D’haens keek uit naar een andere vestigingsplaats. Hij verbleef toen in zijn geboortestad Dender-
monde waar hij dienst deed als aalmoezenier in het St-Blasiusgasthuis. In zijn stad kwam toen in 1833
het voormalige klooster van de paters Kapucijnen aan de Vlasmarkt te koop. Met steun van de abt en de
prior van de Sint-Bernardusabdij in Bornem kocht abt Veremundus d’Haens samen met twee andere
monniken van Affligem in 1837 het kapucijnenklooster. Nadien werd bij de Heilige Stoel in Rome een
aanvraag ingediend tot de heroprichting van de abdij Affligem te Dendermonde.

Harry
(Wordt vervolgd)

ABDIJ AFFLIGEM ABDIJ DENDERMONDE
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