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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Deze keer heb ik bewust mijn woordje van decem-
ber vorig jaar niet herlezen. Ook daar zal ik onge-
twijfeld aan het slot uitgekeken hebben naar het
spreekwoordelijke licht aan het einde van de tunnel,
net als ik dat deed bij het begin van de pandemie
in maart van dat jaar.

Twee jaar een leven leiden met zoveel beperkingen
en zorgen voor heel onze samenleving, voor jong
én oud, dat doet wat met een mens. En dan komen
vroeg of laat de gevoelens van onbehagen en on-
begrip bovendrijven, bij de ene al vlugger dan bij
de ander, afhankelijk van veel factoren. Ondertus-
sen is de frustratie groot. Frustratie over veel
moeten en weinig mogen...

Verplicht thuiswerken, online les volgen, weinig of
geen contacten, horeca vroeger dicht, geen events...
het lijstje is nog langer. De mondmaskers - zelfs de
kleinsten ontsnappen er niet meer aan - nemen
zoveel menselijke interactie weg en zijn intussen
allang een dagelijks attribuut geworden zoals onze
zakdoek of onze smartphone.

En dan spreken we nog niet over een covid-besmet-
ting op zich, al dan niet met een ziekenhuisopname
en intensieve zorg er bovenop. Artsen en zorgper-
soneel zijn we toch met andere ogen gaan bekijken,
ook al staan we niet meer elke dag buiten te ap-
plaudisseren. Het respect is er niet minder om. Nu
ook kerngezonde jongeren van de ene dag op de
andere het slachtoffer kunnen worden van een be-
smetting is een vaccinatie voor het overgrote deel
van de bevolking een realiteit geworden en wordt
ze beschouwd als het vervullen van een burgerplicht
jegens de medemens. Maar de onzekerheid weegt.

De vraag blijft hoe dikwijls nog een prik en hoe lang
nog dit vermaledijde virus onze samenleving in zijn
greep zal houden. Ondertussen gaan er jaren ver-
loren aan levenskwaliteit voor iedereen. Voor de
jongeren komt de tijd van ontdekkingen en sociale
ontwikkeling wel zwaar onder druk. Zij hebben het
nodig te kunnen uitbreken uit de beschermende
cocon van het gezin. Dus begrip voor het onbegrip
is zeker op zijn plaats naast ook het besef dat er
anderzijds weinig keuze is willen we hier ooit uit
geraken.

Als clubbestuur zijn we met handen en voeten ge-
bonden en is het nu bijna twee jaar lang vooral
wachten en telkens weer geplande organisaties en
evenementen afblazen of uitstellen. Voor de tweede
keer geen Nieuwjaarslunch - al was ze in detail
gepland tot en met het menu - daar word je als
bestuur niet vrolijk van. Gelukkig is onze Herfstlunch
door de mazen van het covid-net geglipt en zagen

we die namiddag enkel blije gezichten. Ook de
leden - al waren ze beperkt in aantal - die de mu-
sical Daens bijwoonden waren achteraf tevreden
met vooral het besef ‘dat hebben we toch maar
gehad’. De wandelaars in het Osbroekpark hadden
gelukkig ook het mooie weer als bondgenoot toen
ze deelnamen aan zowat de enige activiteit die als
volledig veilig én ook nog als deugddoend voor li-
chaam en geest kon beschouwd worden.

Laat ons bij dit alles toch maar verder het gezond
verstand gebruiken en zeker de moed niet verliezen
ook al hebben we niet direct perspectief op een
vlugge kentering. Al koester ik zeker de hoop dat
we onze uitgestelde meerdaagse reis naar de Haute
Savoie begin september dit jaar wel kunnen maken.
Verder zoeken we wel uit welke activiteiten er nog
zouden kunnen georganiseerd worden afhankelijk
van de geldende reglementering.

Voor de komende weken zal het echter nog in de
eerste plaats terugplooien op de intieme familiekring
worden om samen veilig Kerst en Oudejaar te vieren
en jawel, in de hoop dat dit de laatste keer wordt
op deze manier.

Ondanks alles wens ik jullie allen namens het vol-
tallige bestuur een sfeervolle Kerst en een mooie
overgang van Oud naar Nieuw. En wat we voor 2022
willen dat weten jullie allemaal...

Harry
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PERSONALIA

Nieuwe Leden

Geen nieuwe leden
. liid

Victor D'HAESELEER, echtgenoot van ons medelid Ghilaine D'hooghe, uit Aalst, overleden op 07.11.2021
Jean-Marie DE BAERDEMAEKER, echtgenoot van ons medelid Annemarie Van Der Veken, uit Essene,
overleden op 20.11.2021

Robert VAN RANSBEECK, echtgenoot van ons medelid Josée Hendrickx, uit Hekelgem, overleden op
25.11.2021

Wij delen in de rouw van de families van deze dierbare overledenen

Vieri in | | 1 2022

90-jarigen

Maria-Louisa VASTENAVONDT uit Kapellen op den Bos op 15.02.2022

Agnes HERREMAN uit Erembodegem op 19.03.2022

+ verbetering aan ons clubblad van het vierde kwartaal 2021 : LELONG Valerie woont in Aalst en niet in
Denderleeuw.

85-jarigen

Lucien DE DIJCKER uit Aalst op 05.01.2022
Julia VAN HOVE uit Rumst op 17.03.2022
Paul VEREECKEN uit Lede op 19.03.2022

80-jarigen

Herman DE BACKER uit Lokeren op 31.01.2022

Jenny WINDEY uit Sint-Niklaas op 31.01.2022
Godelieve VAN NUFFEL uit Opwijk op 03.02.2022
Karel VAN LANDEGHEM uit Sint-Niklaas op 11.02.2022
Wilfried VAN BELLE uit Schendelbeke op 10.03.2022

60 jaar huwelijk

Freddy DE GHOUY en Joanna HIEL uit Moorsel op 24.02.2022

55 jaar huwelijk

Johnny VAN DEN STEEN en Rosy HENDRICKX uit Aalst op 25.02.2022

Wi I I T liiks]

Indien u verneemt dat een lid van onze vereniging ernstig ziek zou zijn of overleden is, geef dan a.u.b.

een seintje aan één van onze bestuursleden. Soms vernemen wij dat in de club veel te laat of zelfs he-

lemaal niet.

Ook indien we huwelijks- of geboorteverjaardagen zouden vergeten zijn geef ons dan een berichtje.
NIOTINECCE O] DO K CHKEC [ICICT) U dlil dUrC Ci U 1ic dCiirC CralfiCic

Dank voor de medewerking.



SFEERBEELDEN HERFSTONTMOETING OP 27 OKTOBER 2021
In dit "corona” tijdperk hebben we het geluk gehad onze herfst-
lunch toch te laten doorgaan. Dit was een onverwacht groot suc-
ces. Mijn echtgenoot Georges heeft bij deze gelegenheid enkele

sfeerfoto's kunnen maken. Agnes







VERSLAG : WANDELING OSBROEK EN STADSPARK
AALST VAN 18.11.2021

Iets meer dan 20 leden waren stipt present aan het startpunt in de Frans Blanckaertdreef in Aalst. En-
kele andere ingeschreven leden hadden om diverse redenen spijtig genoeg moeten annuleren. En we
hadden geluk : het was een welliswaar frisse, maar wel zonnige dag die uitnodigde tot wandelen. We
begonnen eerst met het Osbroek, dat we langs de buitenkant rondwandelden. Om ook de binnenkant te
betreden was het wegens het natte weer van de vorige dagen wat te drassig. Het was een aangename
en rustige wandeling. We betraden uiteraard ook het gedeelte waarin Gallowayrunderen en Schotse
Highlanders (je weet wel, die met hun heel grote hoorns) vrij rondlopen. Deze dieren zijn echter heel
schuw en hadden zich goed verstopt. Wij hebben er dus geen enkele van gezien. Als je ze zoekt vind je
ze wel, maar daarvoor ontbrak de tijd ons spijtig genoeg.

Na een goed uur liep het eerste deel van onze wandeling ten einde en bereikten we de cafetaria van het
Osbroekstadion die gelukkig geopend was. Na het wettelijk controleren van ons Corona-safe-ticket door
de uitbaters konden we genieten van een deugddoende verfrissing of voor sommigen een opwarmertje
(koffie of thee of een andere warme drank). Met dank aan onze penningmeester voor de tractatie op
kosten van onze kas.

Een goed half uur later verlieten we de cafetaria en gingen nu effectief het stadspark in. Via de spiegel-
vijver en nog een bosgedeelte deden we hetzelfde als in het Osbroek. We stapten de buitenkant rond en
konden zo rustig genieten van ons prachtige park en we waren daar niet alleen : net zoals in het Osbroek
waren nog andere wandelaars of joggers van het mooie weer en de gezonde buitenlucht aan het genieten.

Zoals voorzien was bereikten we het eindpunt van onze wandeling een tiental minuten voor zonsonder-
gang en konden zo op ons gemak onze wagen opzoeken om naar huis te rijden. Blij en tevreden dat we
nog eens buiten hadden kunnen vertoeven maar vooral omdat we een aantal leden nog eens inlevende
lijve hadden kunnen ontmoeten.

Hopelijk komt er snel een einde aan de pandemie en kunnen we elkaar ook nog op andere gelegenheden
ontmoeten. Zeker is dat we in het volgende voorjaar, nadat sneeuw, nattigheid en modder grotendeels
verdwenen zullen zijn, een nieuwe wandeling zullen organiseren. Waar en wanneer verneemt u wel ten
gepasten tijde.




OPSTELZINNETIES

In deze bewogen tijden kunnen deze opstelzinnetjes ons misschien wat opbeuren.

Ze hebben daar een grote hond. Als er iemand van voor belt, begint hij vanachter te blaffen.

Ik liep langs de beek en zag een boerin een koe melken; in het water zag ik het omgekeerde.

We hadden veel werk, want er waren boterkoeken voor 300 mensen die allemaal opengesneden en ge-
smeerd moesten worden.

Omdat het zo'n mooi weer was, mochten we nog enkele minuutjes overspel doen.

Spaghetti smaakt naar macaroni, maar een beetje langer.

Zus heeft pilletjes gekregen voor de afgang van de dokter.

Ik ging mijn neef bezoeken die ziek was om hem geluk te wensen.

We gaven haar een klein pakje met een grote theepot erin.

Mijn zus was verkleed als verpleegster. Dat was gemakkelijk, want ze is verpleegster.

"En nu, beste vrienden, gieten we het glas uit op onze dierbare jubilarissen."

We speelden een leuk spelletje en wie won was dan de winnaar.

Ik vind dat het gymnastiekuurtje het rapst voorbijgaat. Dat komt misschien omdat het maar een half
uurtje is.

We mogen de speelplaats niet verlaten, want we zouden onder een auto kunnen lopen en verongelukken
en daarvoor moeten we toelating hebben.

Op een mooie dag in de vakantie toen het eens slecht weer was ....

We zagen in de dierentuin apen, olifanten, giraffen en ook twee zustertjes waar ik nog bijgezeten heb in
de kleuterschool.



WEET JE WAT EEN MAMY
IS?

Het is een moeder die ouder is geworden
Het is een hart dat heeft gedeeld

Een mond die lachte

Maar soms ook riep

Ogen die weenden

Van vreugde en geluk

Van verdriet en pijn

Armen die troostten

Handen die knuffelden

Maar ook sloegen

Niets is perfect

Oren die luisterden

Naar verdriet en pijn

Twijfels en geheimen

Dromen en hoop

Die hoorden lachen

Ook nachtmerries en angsten

En verzuchtingen

En het kind groeide op

Het vertrok om zijn eigen leven te leven
Het bouwde zijn eigen nest...

En zie Mamy,

Een ander liefdesverhaal begint

Het is als een make-over

Een processie van intense emoties

Een boek dat we met vier handen zullen schrijven
We zullen de bewaker zijn van het vertrouwen
Het geheugen van de herinneringen

Zij die hen aan het lachen bracht

De vertelster bij het vallen van de avond
En we gaan laat naar bed

Omdat bij Mamy

Bijna alles is toegelaten

Zij heeft de kunst ons erin te laten geloven
En het allerbelangrijkste

Is de liefde die ze ons toedraagt.

MOOIE KORTE SPREU-
KEN EN QUOTES DIE 20
UIT HET LEVEN GEGRE-

PEN ZIJN

Aan het einde van ontbering komt geluk.
Accepteer jezelf, dan doet de rest dat ook.

Alles heeft zijn schoonheid maar niet iedereen ziet
het.

Als het belangrijk voor je is, zal je een manier vinden.
Als het makkelijk zou zijn, zou iedereen het kunnen
doen.

Als iedereen aan zichzelf denkt, wordt er aan ieder-
een gedacht.

Als iets niet lukt heb je niet gefaald maar geleerd.
Als je alles op een rijtje hebt, behoed je dan voor
het domino-effect.

Als je geen nee kan zeggen wordt ja minder waard.
Als je het gevoel hebt om op te geven, kijk dan terug
naar van hoever je al bent gekomen.

Als je het graag wilt, werk er dan voor.

Als je het niet probeert is het bij voorbaat al mislukt,
de aanhouder wint altijd.

Als je het niet probeert, dan lukt het je ook nooit.
Als je iets nieuws wilt beginnen, moet je het oude
achterlaten.

Als je in een gat zit, stop dan met graven.

Als je niet met vrijheid om kunt gaan, dan verdien
je het ook niet.

Als je tot de nek toe in de shit zit, moet je de kop
niet laten hangen.

Als rechts niet goed is, ga dan naar links.

Alles wat je kunt bedenken is echt.

OPSTELZINNETJES - DEEL 2

Het was een goede chauffeur. Met zijn ene hand stuurde hij, en met zijn andere zong hij liedjes.
Door de grote droogte zagen we overal lege plassen staan.

Eerst vulden we onze buik en toen onze emmertjes met zand.

"Schiet eerst het licht uit", snauwde de boef, "dan zullen we zien!"

"Ik herinner het mij niet meer zo precies, maar in elk geval: het was onvergetelijk."

De vogels leggen eitjes en na enkele dagen beginnen ze al rond te fladderen.

We hebben een huis van ongeveer drie verdiepingen.

Ik lees het liefst sprookjes die echt gebeurd zijn.

Sommige mannen gaan naar het café om hun gestorven vrouw te verdrinken..

Ik denk later ook te trouwen met een vrouw die veel houdt van beesten zoals ik.

We gingen naar Oostakker met een hele bende bedevaartgangers en gangsters.

De rijken komen met hun auto, maar de gewone mensen met een paraplu.

Hij is uit het venster op de vierde verdieping gesprongen, omdat hij te diep in de put zat.

Gelukkig dat alle rode lichten groen waren.



VERSLAG : MUSICAL DAENS IN PUURS OP
28 NOVEMBER 2021

Oorspronkelijk was 12 juli 2020 voorzien om in Puurs “Daens — De Musical” te gaan bekijken maar deze
en andere voorstellingen werden in die periode door Studio 100 geannuleerd wegens de opgelegde co-
ronamaatregelen. Er werd voor ons, door de organisatie, een nieuwe datum voorzien namelijk 28 novem-
ber 2021. Door de gedwongen pauze van bijna anderhalf jaar kon Studio 100 immers pas in augustus
2021 de deuren van het Pop-Up Theater in Puurs terug openen. Orpha en Johan, die de organisatie op
zich genomen hadden, waren de laatste weken hard in de weer geweest om deze activiteit in goede banen
te leiden. In deze bizarre tijden bleek dat niet evident maar het is hen goed gelukt, waarvoor dank
vanwege alle deelnemers.

Omdat parkeren in de buurt ook betalend is had het bestuur ervoor gekozen om de verplaatsing gemeen-
schappelijk met de bus te doen. Buschauffeur Martin was dan ook opgetogen om ons opnieuw te kunnen
begroeten, al voegde hij er met een kwinkslag aan toe dat hij vooral de dames gemist had !

Ruim op tijd kwamen we aan in Puurs waar we plaats namen op de beweegbare tribunes. Een attractie
op zich zou later blijken.

Wie het boek van Louis Paul Boon gelezen heeft, of de film van Stijn Coninx gezien heeft kende het
verhaal natuurlijk en wist wat men kon verwachten. Wat het spektakel zelf betreft werden onze verwach-
tingen ruim overtroffen. Vooreerst de zitplaatsen, verdeeld over 8 rijdende tribunes waarbij elke tribune
40 ton weegt en ongeveer 200 zitplaatsen telt. Elke toeschouwer beschikt over een hoofdtelefoon om te
kunnen genieten van een perfecte geluidskwaliteit van de muziek van Dirk Brossé.

De decorwisselingen volgden mekaar in snel tempo op en bij deze wisselingen nemen de tribunes binnen
enkele tientallen seconden ook een andere positie in. De toeschouwers maken dus echt deel uit van het
spektakel. Speciale effecten waren schering en inslag en verschillende scénes waren echt indrukwekkend.
Net zoals in de film zie je Daens aankomen met een echte trein die de zaal binnenrijdt. Enkele ogenblik-
ken later ben je in de drukkerij van zijn broer. Even later zit je midden in de fabrieken of in een charge
van de rijkswachters te paard. Het plezier van carnaval komt ook aan bod met de Oilsjterse klassieker :
de jongens van de Veirkemet

Ook de cast was indrukwekkend met een mix van jong en minder jong talent. Voor de hoofrollen is er
telkens een doublure beschikbaar. Bij onze voorstelling konden wij onder andere genieten van het optre-
den van Jan Schepens, Jo De Meyere, Jelle Cleymans, Free Souffriau, Tom Audenaert en Manou Kersting.
Het twee uur durende spektakel boeide van de eerste tot de laatste minuut en soms kwamen we ogen te
kort om alles in ons op te nemen. Zang, muziek en dans waren tevens van een zeer professioneel niveau.
Een staande ovatie voor de cast en productie was dan ook de gepaste apotheose voor deze voorstelling.

Mijn speciale dank aan de organisatoren Orpha en Johan en ook dank aan de deelnemers die zich perfect
gehouden hebben aan de op dat ogenblik geldende Coronamaatregelen. Het was een organisatie met
ongeziene hindernissen maar ondanks de mondmaskers zag ik tijdens de terugreis in de bus toch vol-
doening in de ogen van alle deelnemers.

Hugo De Troyer

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Algemeen bruikbaar inschrijvingsformulier voor elke activiteit, te versturen met de post.
Inschrijvingen kunnen ook met e-mail, maar dan steeds onderstaande gegevens goed vermelden.

(@] aTa [T e 13 < (=] o o L= RSP RR
Straat .o Nr. e, Postnr. ............... Gemeente ..o .
Tel. oo GSM..iiiiiiicee e, E-Mail oo
Opstapplaats (vermelden indien gevraagd) .......ccccooveiieiiccec i .

Reserveert een plaats, samen Met ... voor volgende activiteit :

Formulier versturen naar de inrichter van de activiteit en het gevraagde te betalen bedrag of voorschot
storten op rekening van de club tegen de vooropgestelde datum : BEQ9 2930 0045 6157 Seniorenvere-
niging BNP Paribas Fortis Aalst Bic : GEBABEBB



UITNODIGING : 7-DAAGSE REIS NAAR
HAUTE-SAVOIE, MONT BLANC, MEER VAN GENEVE
VAN 11 TOT 17 SEPTEMBER 2022

Wij zijn blij jullie onze in 2020 geplande reis naar de Haute-Savoie die toen helaas niet is kunnen doorgaan
twee jaar later terug te kunnen aankondigen. De verblijfplaats en het hotel zijn hetzelfde gebleven en
ook de voorwaarden zijn weinig of niet veranderd. Deze regio, voor veel van onze leden nog niet zo gekend,
heeft immers zoveel te bieden dat we gemeend hebben ons aanbod van toen te moeten herhalen.

Het hotel waar wij zullen verblijven is het gezellige familiehotel “L’Ensoleillé” gelegen in het bergdorp La
Chapelle-d’Abondance op 1020 m hoogte in het noordelijk gedeelte van het departement Haute-Savoie.
Het dorpje is prachtig gelegen tussen de betoverende bergwereld en de eeuwige sneeuw van de Mont
Blanc en staat bekend als een uitermate geliefd zomers wandelparadijs.

Een grote troef van deze reis is zeker ook het verblijfshotel waar het elke dag genieten is van de regio-
nale gastronomie.

DAG 1 : AFFLIGEM - BASEL - LA CHAPELLE-D’ABONDANCE

Vertrek om 6u. Langs Namen naar Arlon, koffiepauze. Via Luxemburg naar Ostheim, lunch. Via Bazel en
de Zwitserse hoofdstad Bern naar Lausanne en Monthey. Over de Zwitsers-Franse grens naar La Chapel-
le-d’Abondance voor avondmaal en logies.

DAG 2 : LA CHAPELLE D’ABONDANCE - YVOIRE

Wandeling in onze verblijfplaats en bezoek aan de abdij. Lunch. Nadien naar Yvoire dat het label “l'un
des plus beaux villages de France” draagt. Wandeling langs de stadswallen en bezoek aan de Jardin des
Cing Sens, een plantenlabyrint in de oude groententuin van het middeleeuwse kasteel. Avondmaal en
logies.

DAG 3 : GRUYERES - MONTREUX

Via de Pas de Morgins en over de Col des Mosses naar de kaasstad Gruyeéres. Bezoek aan het kaasmu-
seum met audiovisuele rondleiding en proeverij. Lunch. Nadien wandeling in Gruyeres, gedomineerd door
het imposante kasteel. Nadien langs de Riviera vaudoise langs Vevey naar de mondaine stad Montreux.
Vrije tijd langs de bloemenpromenade aan het Meer van Geneve. Avondmaal en logies.

DAG 4 : CHAMONIX - MONT BLANC

Via Morzine en Cluses naar Chamonix, de hoofdplaats van het alpinisme. Bezoek aan het “Musée alpin”.
Lunch. Nadien per kabelbaan (facultatief) naar de top van de Aiguille du Midi voor onwaarschijnlijk pa-
norama over de Mont Blanc en andere Alpenketens. Over de Col de la Forclaz en Martigny door de Rho-
nevallei naar Bex en La Chapelle. “Soirée savoyarde” en logies.

DAG 5 : EVIAN - LAUSANNE

Naar Evian-les-Bains, gelegen als een amfitheater op de zuidoever van het Lemanmeer en bekend om
de minerale bronnen. Boottocht naar “le jardin de I'eau de Pré Curieux” en geleid bezoek aan de water-
tuinen. Lunch. Geleid bezoek aan het historische centrum van het pittoreske kuuroord Evian. Terug naar
La Chapelle voor avondmaal en logies.

DAG 6 : GORGES DU DIABLE

Vrije voormiddag in La Chapelle-d’Abondance. Lunch in het hotel. In de namiddag via Bonnevaux naar
les Gorges du Pont du Diable. Wandeling door deze indrukwekkende kloof, ontstaan door de erosie van
de rivier de Drance en een wonder van de natuur. Terug naar La Chapelle voor avondmaal en logies.

DAG 7 : PONTARLIER - EPINAL - AFFLIGEM

Langs Lausanne naar Vallorbe en Pontarlier, halte. Langs de vallei van de Loue naar Besancon en via
Vésoul richting Epinal. Lunch. Over Nancy naar Arlon, avondstop. Via Namen naar Affligem. Aankomst
omstreeks 20u30.
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Verdere info

Vertrekdatum: 11 september 2022
Hotel: L'Ensoleillé in La Chapelle-d’Abondance www.hotel-ensoleille.com

Ligging: typisch Alpendorpje in de Haute-Savoie

Faciliteiten: familiaal hotel met receptie, lift, bar, restaurant, zonneterras, wellness-ruimte met
binnenzwembad, sauna, jacuzzi, gratis Wifi

Kamers: standaardkamer met badkamer (bad of douche en haardroger), telefoon, tv, safe, balkon.

Volpension: van lunch le dag t/m lunch 7e dag
Ontbijtbuffet en twee- of driegangen middagmalen en viergangen avondmalen
Tafeldranken: 1 fles wijn per 4 personen en water bij de maaltijden
Inkomgelden: voor bezoek Abbaye d’Abondance, le jardin des Cing Sens Yvoire, kaasmuseum
Gruyeéres, Musée alpin Chamonix, boottocht Evian en Gorges du Pont du Diable
Mont-Blanc kabelbaan Chamonix ca € 65 is facultatief
Valuta: op dagen 3-4-5 Zwitserse Franken te voorzien als er niet met de kaart betaald wordt.
Prijs: 1080 € op basis van minimum 30 deelnemers
1040 € op basis van minimum 35 deelnemers
1020 € op basis van minimum 40 deelnemers

Inbegrepen: Rantour reisbegeleiding en uitstappen volgens programma. Eveneens inbegrepen zijn een
annulerings- en bijstandsverzekering ad 5 € per dag. Het bestuur houdt er aan dat elke deelnemer aan
de reis deze verzekering ook neemt, tenzij zulke verzekering reeds elders werd afgesloten op jaarbasis.

Eveneens inbegrepen zijn de drinkgelden voor chauffeur en gids. Ook de verblijftaks ad 1 € per nacht is
inbegrepen in de prijs.
Niet-inbegrepen: single kamer toeslag 180 €

Wij vragen een voorschot van 250 € per deelnemer. Bedrag over te schrijven op rekening nummer BEO9
2930 0045 6157 VAN Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst van zodra uw inschrijving door ons
werd bevestigd, maar wel na 01 januari 2022.

Het saldo, afhankelijk van het aantal deelnemers, dient te worden betaald uiterlijk op 31/07/2022. Mogen
wij U vragen voor de goede orde deze termijn te willen respecteren.

Het bedrag van het te betalen saldo zal tijdig worden meegedeeld;

INSCHRIJVEN kan bij Harry Deroover via mail derooverharry@hotmail.com of telefonisch op nummer
052/21 05 51 of 0474 44 28 03 (gsm). U kan ook het standaard inschrijvingsformulier gebruiken dat U
terugvindt in elke editie van ons clubblad. Vermeld bij uw inschrijving ook reeds de gekozen opstapplaats
(Dendermonde, Erpe-Mere of bij Rantour zelf waar U de wagen kan stallen tegen een kleine vergoeding
van 1€ per dag). Het vertrekuur en andere relevante info wordt U uiteraard nog te gepasten tijde mee-
gedeeld.

Wie van plan is zijn wagen ook te stallen voor de duur van de reis dient dit zeker al te melden op het
moment van de inschrijving zodat ook Rantour dit administratief in goede banen kan leiden.
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Privacy: Uw inschrijving voor deze reis geeft ons de toelating om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals
naam en geboortedatum, over te maken aan het reisagentschap. Tevens wordt er ook (al dan niet per-
soonlijk) foto- en filmmateriaal verzameld dat in ons clubblad of andere informatiedragers kan verschijnen.

Het bestuur

LIDGELDEN 2022

Het nieuwe jaar 2022 is in aantocht en dat is gewoonlijk het ogenblik waarop we jullie verwittigen dat de
lidgelden voor het komende jaar zullen geind worden. Herinner u dat het bestuur vorig jaar beslist heeft
om voor het jaar 2021 geen lidgelden te innen gezien het feit dat wij geen activiteiten mochten organi-
seren. In de loop van 2021 kregen wij dan de boodschap dat de bank voor dat jaar 2021 geen subsidies
zou uitbetalen om dezelfde reden. Enkele activiteiten die wij toch hebben kunnen organiseren hebben wij
als club kunnen ondersteunen met wat reserves die wij in het verleden aangelegd hadden. Ook vaste
kosten (bijv. uitgifte van dit clubblad) werden op dezelfde manier opgevangen.

Op dit ogenblik leven wij in dezelfde onzekerheid als vorig jaar zowel wat betreft het mogen/kunnen
organiseren van activiteiten als de houding van de bank in verband met eventuele subsidies voor het jaar
2022. Het bestuur heeft dan ook beslist om ook voor 2022 voorlopig nog geen lidgeld aan te rekenen.
Wij hopen om tegen de uitgifte van het volgende clubblad meer nieuws te hebben en tevens om een beter
zicht te hebben op de toestand in verband met de pandemie. Wij hopen op jullie begrip in deze moeilijke
tijd.

Het bestuur

VOORLOPIGE ACTIVITEITENKALENDER 2022

Do 15 September 2022 - Vrije tijd- en
Hopelijk stuurt een nieuwe golf van het coronavirus ontmoetingsnamiddag
geen stokken in de wielen van deze nog heel voor- OKTOBER
lopige planning. In voorkomend geval zullen de Do 20 Oktober 2022 - Vrije tijd- en
leden tijdig verwitigd worden. ontmoetingsnamiddag
JANUARI NOVEMBER
Do 21 Januari 2022 - Vrije tijd- en ontmoetingsna- Do 17 November 2022 - Vrije tijd- en
middag ontmoetingsnamiddag

DECEMBER
FEBRUARI Do 15 December 2022 - \Vrije tijd- en
Do 17 Februari 2022 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag
ontmoetingsnamiddag
MAART Bijkomende activiteiten worden aangevuld
Do 17 Maart 2022 - Vrije tijd- en wanneer bekend.
ontmoetingsnamiddag De vrije tijd- en ontmoetingsnamiddagen gaan door
APRIL in Gasthof D'oude Brouwerij (Veranda) van de abdij
Do 21 April 2022 - Vrije tijd- en van Affligem, Abdijstraat Affligem, en starten om
ontmoetingsnamiddag 14 u 30. De taart zal afgerekend worden door een
MEI bestuurslid van de ASV.

Do 19 Mei 2022 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag
JUNI

Do 16 Juni 2022 (eventueel etentje) - Vrije tijd- en
ontmoetingsnamiddag

JULI

AUGUSTUS
SEPTEMBER

Z0 11-17 september 2022 Reis naar Haute Savoie,
Mont Blanc en Meer van Geneve
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De dranken worden door iedereen persoonlijk
afgerekend.

Dit is het voorlopige programma. Er is nog
ruimte in de agenda voor bijkomende activiteiten
en/of daguitstappen. Gezien we nog niet alle acti-
viteiten voor de volgende kwartalen op voorhand
kunnen bepalen is het aangewezen om de volgende
clubbladen goed na te lezen of onze website www.
seniorenverenigingaalst.be te raadplegen.



ABDIJEN VAN AFFLIGEM EN DENDERMONDE : EEN
NAUW VERWEVEN GESCHIEDENIS - DEEL 2

De jaren die volgden stemden hoopvol. In 1841 werd de heroprichting van de abdij van Affligem te
Dendermonde kerkrechtelijk bevestigd. Het kloostertje werd opgekalefaterd en het kerkje aangepast.
Twaalf kandidaten meldden zich en kregen een opleiding in Bornem. Onder de postulanten waren mensen
die in de latere geschiedenis van de abdij een beslissende rol hebben gespeeld: de eerste postulant zou
Veremundus bij diens dood opvolgen, de laatste postulant, aanvaard een dag voor het overlijden van
Veremundus, zou als overste rust en toekomst bieden na een jarenlange crisis.

Veremundus D’'Haens stierf in 1846 Wat volgde waren woelige jaren. De gemeenschap had nog geen
vastgelegde en goedgekeurde regel en om die reden kon ze ook nog geen abt kiezen voor het leven. De
prior Benedictus Van den Brulle werd daarom benoemd door de apostolische visitator en dus niet door
de gemeenschap zelf en dat gaf spanningen. Er volgde een periode waarin de abdij werd geleid door
Pietro Casaretto, een Italiaanse benedictijnermonnik die een aantal benedictijnerabdijen in Italié had
kunnen overhalen tot een strengere observantie (leefregel) dan deze opgelegd door de congregatie van
Cassino en die deze abdijen had verenigd in wat heette de “Provincie van Subiaco”. Casaretto zag de
abdij in Dendermonde als een voorpost van een benedictijnerreveil buiten Italié. Het moest het Subiaco
van boven de Alpen worden als springplank voor nieuwe stichtingen in Engeland, Duitsland en Frankrijk.
Hij kwam persoonlijk meermaals naar Dendermonde om de abdijgemeenschap te overhalen om toe te
treden tot de orde. Hij kreeg echter meer en meer tegenwind van monniken die opkwamen voor de au-
tonomie van hun abdij, los van de centralistische visie die hij huldigde. De monniken streefden naar een
eigen observantie, door de communiteit zelf gekozen oversten en een eigen opleiding van hun novicen.
Het oude Affligem waarvan de roemrijke geschiedenis werd gekoesterd en geidealiseerd stond symbool
voor de verlangde grotere autonomie. Uiteindelijk zouden de omstandigheden een handje helpen. In
Italié was het “risorgimento” (het streven naar de eenmaking van Itali€) in opmars. De verovering van
de Pauselijke Staten ging gepaard met de opheffing daar van abdijen en kloosters. Ook in andere regio’s
waren er nu verzuchtingen om los te komen van de dominantie van de Provincie van Subiaco. Ook
Montserrat in Spanje wou meer autonomie. Daarom werd de nieuwe congregatie onderverdeeld in vier
provincies, een Italiaanse, een Anglo-Belgische, een Franse en een Spaanse. De Anglo-Belgische bestond
op dat moment enkel uit Dendermonde en verder werden er twee noviciaten gepland, een in Engeland
en nog een andere in Belgié.

Abt werd Jozef Vael, in 1881 gekozen door de abdijgemeenschap waarbij de oude observantie van Affli-
gem weer werd ingevoerd. Kort voordien was reeds de Anglo-Belgische provincie gesplitst in een Engel-
se met de pas opgerichte abdij van Ramsgate en een Belgische met Dendermonde en de nieuwe stichting
Affligem. Zomer 1868 had Jozef Vael reeds het Bisschoppenhuis, het enige gebouw dat nog restte van
de oude abdij van Affligem kunnen kopen, pas na een verkoop van 250 schilderijen destijds gered uit het
oude abdij en na een uitgebreide bedeltocht. Enkele monniken onder wie Dom Paulus Luyckx werden
vanuit Dendermonde uitgestuurd om het verwaarloosde huis weer in te richten en in september 1869
werd door abt Vael de eerste mis in Affligem gecelebreerd. Een nieuw noviciaat werd in Affligem opgericht
van zodra de financiéle leefbaarheid van de nieuwe stichting was verzekerd. De eerste postulanten traden
in. Een van hen was Maurus Lebeau. Later zou hij na het overlijden van Abt Jozef Vael tot nieuwe overste
in Dendermonde gekozen worden.

In Dendermonde heeft men er een ogenblik aan gedacht om de hele communauteit over te brengen naar
Affligem maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. EIf monniken kozen voor Dendermonde en zes voor het
nieuw heropgerichte Affligem.

Maar dromen waren verwezenlijkt: Dendermonde had zijn autonomie als abdij en Affligem was heropge-
richt. En toch kwam er een dispuut. Dendermonde bleef zich “Abdij van Affligem” noemen, tot ongenoe-
gen van de monniken van Affligem. Het kwam tot een rechtsgeding bij de hoogste instanties, eerst bij
de Congregatie van bisschoppen en regulieren in Rome (1896) en vervolgens bij de abt-primaat van alle
benedictijnen (1898). Deze laatste stelde een compromis voor waar beide abdijgemeenschappen zich bij
neerlegden. De gemeenschap in Affligem mocht aanspraak maken op de titel “"Abdij van Afflgem” en
Dendermonde moest zich "Abdij van Dendermonde” noemen maar mocht wel het oude conventzegel
blijven gebruiken. Het archief werd in twee verdeeld evenals de dierbaarste en meest symbolisch beladen
bezittingen: het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw en de kelk van de Heilige Bernardus bleven in
Dendermonde. Vanaf 1905 mochten beide abdijen zelf hun posulanten opleiden binnen de eigen abdij-
muren.
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Zowel de abdij van Dendermonde als die van Affligem voeren het schild en de spreuk van de oude abdij
van Affligem. Op dat schild staan de symbolen van de patroonheiligen, de sleutels voor Petrus en het
zwaard voor Paulus. De Latijnse spreuk “Felix Concordia” draagt twee betekenissen in zich: “gelukkig
door eendracht” en “vruchtbare eendracht”.

De wisselwerking tussen Dendermonde en de nieuwe stichtingen Affligem (en ook Steenbrugge) is een
constante in de geschiedenis van deze abdijen. Toen Dendermonde in 1894 tot abdij werd verheven, werd
Dom Maurus Lebeau tot abt verkozen. Dom Maurus was een van de eerste postulanten in Affligem, werd
vandaar uitgezonden om samen met Dom Paulus Luyckx de abdij van Steenbrugge uit te bouwen en werd
van daar terug naar Dendermonde geroepen om er abt te worden.

Toen er na de Eerste Wereldoorlog een opvolger voor Lebeau moest aangesteld worden, koos men in
eerste instantie weer voor een monnik uit Steenbrugge. Ook Dom Filips Decloedt, die in 1967 tot abt werd
gekozen was afkomstig uit de abdij van Steenbrugge. En de prior van Dendermonde, Dom Benedict
Verschelden werd in 2001 gekozen door de monniken van Affligem tot hun abt.

Daar waar de abdij van Affligem verder gespaard bleef van oorlogsleed werd de abdij van Dendermonde
net als het grootste deel van de stad zwaar getroffen. Begin augustus vielen de Duitse troepen Belgié
binnen en begonnen aan een opmars richting Antwerpen en de Belgische kust. Op 2 september viuchtten
de monniken uit hun abdij. De meesten vonden na verloop van tijd onderdak in de benedictijnerabdij van
Ramsgate in Engeland. Op 4 september staken de Duitse troepen Dendermonde in brand nadat zij vergeefs
hadden geprobeerd de Schelde over te steken. Meer dan tweeduizend huizen werden volledig of groten-
deels vernield. De neogotische abdij ging volledig in de vlammen op. Het kerkgebouw hield stand
dankzij haar stenengewelf maar het interieur werd zwaar beschadigd.

Na de oorlog keerden de monniken terug naar een abdij zonder woonst en zonder abt. Abt Maurus Lebeau
was in 1915 in Engeland gestorven en de verkiezing van een nieuwe abt was nog niet gebeurd door de
oorlog. Dom Adelardus Van der Meiren werd aangesteld als nieuwe abt en hij slaagde er in op 10 jaar tijd
de schade te herstellen. De Gentse architect Valentin Vaerwijck tekende een nieuwe abdij rond een
centrale pandhof, geinspireerd op de oude Gentse abdijen, met een brede gevel langs de tuinzijde in
Vlaamse renaissancestijl. In 1924 was er voldoende gebouwd om de gemeenschap te huisvesten. Het
kerkinterieur werd hersteld, er werd een nieuw orgel gebouwd en de zwartgeblakerde muren en gewelven
werden geverfd en er kwam een nieuw koorgestoelte. Er kwamen terug twee torenklokken en in 1937
kon het honderdjarig bestaan van de abdij gevierd worden. Twee jaar later werd de kerk tot basiliek
verheven.

Na de oorlog zette de groei van het aantal monniken zich gestaag door. Tussen 1920 en 1960 steeg het
aantal tot 60. Ook de activiteiten binnen de abdij groeiden. In 1938 wordt gestart met een drukkerij en
er komt ook een wijnmakerij waarin een wijn op basis van vruchten wordt gemaakt die al vlug een groot
succes wordt. In 1932 werd er ook gestart met een jongenskoor om de liturgische vieringen op te luis-
teren.

In 1945 wordt de Abdijschool opgericht, waarbij een klassieke humaniora wordt aangeboden aan leerlin-
gen die in een internaat in de abdij verblijven. Deze school kent haar hoogtepunt in de jaren ‘80 met niet
minder dan 250 leerlingen die ondertussen in nieuwe gebouwen les krijgen en er ook verblijven. Helaas
wordt de school in 2000 gesloten omdat het aantal leerlingen op dat moment het quotum voor subsidies
en erkenning door de overheid niet meer bereikt.

Maar reeds vanaf de tweede helft van de jaren '60 daalde het aantal monniken. Reeds waren verschei-
dene jaren zonder postulanten en vanaf 1988 dienden er zich geen nieuwe monniken meer aan. Derhal-
ve steeg de gemiddelde leeftijd van de monniken voor de eerste keer in de geschiedenis van de abdij tot
boven de zestig jaar. Daar waar er in het jaar 2000 nog 28 monniken waren was hun aantal 12 jaar later
reeds gedaald tot minder dan de helft. Nu resten er nog 7.

Uiteraard zijn al jaren geleden de meeste bedrijvigheden stopgezet zoals de drukkerij, de vruchtenwijn-
productie en zoals reeds gezegd de abdijschool. Het LKD (Liturgisch Kunstapostolaat Dendermonde) waar
religieuze voorwerpen worden aangeboden, naast boeken, cd’s, wenskaarten en dergelijke is nog alle
dagen toegankelijk en geniet ook vandaag nog veel belangstelling omwille van zijn unieke aanbod.

Dit alles heeft tot gevolg dat de pastorale zorg momenteel rust op weinige schouders en dat de zorg voor
zieke medebroeders veel tijd en aandacht opeist. Toch plooit de abdij niet terug op zichzelf en wordt de
band met de andere benedictijnerabdijen bewust in stand gehouden. In deze context moet ook het feit
worden gezien dat Abt Gerard Van Malderen werd gekozen tot visitator van de Vlaams-Nederlandsche
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Provincie en dat hierbij de band met de abdij van Affligem, die geen abt meer heeft, nauw blijft.

De core-business van de intussen kleine gemeenschap blijft ook in deze moeilijke tijden het beleven van
haar geloof en dat in navolging van de regel van de Heilige Benedictus.En de betrachting is dit te blijven
doen tot de omstandigheden dit onmogelijk maken binnen de abdijmuren.

De geschiedenis van de heropgerichte abdij van Affligem tot heden ten dage komt aan bod in een vol-
gende en laatste bijdrage.

Harry

Voor het beschrijven van de verweven geschiedenis van beide abdijen heb ik mij gestoeld op de hierna
vermelde werken:

“Monniken in de Stad” De geschiedenis van de St-Pieters- en Paulusabdij in Dendermonde door Abt
Gerard Van Malderen

"150 jaar monniken in Affligem 1870-2020” Monnik worden en mens blijven Frank Teirlinck
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LOUIS CORNELIS, EEN LOOPFENOMEEN ONDER
ONZE LEDEN

Lodewijk, maar door iedereen gekend als Louis, Cornelis is ondertussen door vele collega's gekend en
vooral "bekend". Recent stond er in de krant "Het Laatste Nieuws", nog een artikel over hem. De reden
daarvan : zijn prestaties op 85-jarige leeftijd als loper. Ondanks zijn leeftijd loopt hij nog steeds vier keer
per week een afstand van ongever 5 km. Dit in het Aalsterse Stadspark, ofwel langs de Dender naar
Pollare en terug.

Louis was in zijn jonge jaren nochtans geen echte sportieveling. Hij kon wel goed lopen en voetballen,
maar door zijn tengere gestalte was hij niet opgewassen tegen zijn forsere leeftijdsgenoten.

Het is pas rond zijn dertigste dat hij, reeds werkzaam in de Bank, zich liet aansluiten bij de wielertoeris-
tenafdeling van de Personeelskring van de Bank (zie ook verder). Maar omdat hij vond dat fietsen in de
groep te traag ging is hij er na ongeveer 25 jaren mee gestopt en rond zijn 51ste is hij beginnen lopen,
door toedoen van een van zijn vrienden, een marathonloper dan nog. Louis is dan ook beginnen trainen
en liep zijn eerste marathon in Israel, rond het meer van Galilea, waar hij samen met zijn echtgenote
naar toe was gegaan, alhoewel het bijna was misgelopen want tijdens de voorbereidingen bij een oefen-
loop kon hij na 20 km gelopen te hebben zijn bed niet meer uit. Dank zij de medewerking van een kine-
sist is het toch nog gelukt om drie weken later deze marathon te lopen. Vanaf dan is hij langzaam begin-
nen opbouwen en grotere afstanden beginnen lopen gedurende het jaar. Hij liep toen regelmatig 80 ki-
lometer per week.

Ondertussen heeft hij deelgenomen aan heel wat internationale marathons en dit dikwijls in het buitenland.
Hij won ook een aantal van deze halve of hele marathons. Maar wat hij zelf een van zijn hoogtepunten
vindt was zijn verbetering van het Belgisch uurrecord tot 15.814,- meter op de leeftijd van zestig jaar.

Ook nu nog is hij dikwijls bij de prijswinnaars. Zo won hij tijdens het Belgisch kampioenschap voor
Masters op 18 en 19 september, in zijn thuisstad Ninove, zowal op de 100, 200, en 400 meter, de titel
in de categorie 85-plussers. Doordat er dit jaar geen Vlaams kampioenschap plaatsvondt telden zijn
overwinningen ook daarvoor en kreeg hij er dus nog 3 extra gouden medailles bij. In totaal dus 6 me-
dailles. Hij vindt het wel spijtig dat er voor zijn leeftijd buiten de kampioenschappen bijna geen gewone
wedstrijden meer zijn.

Vroeger had Louis nochtans geen al te goede gezondheid. Zijn job binnen de bank als commercieel afge-
vaardigde zorgde voor stress en maakte hem wat depressief. Op aanraden van zijn dokter kocht hij zich
dan een koersfiets (zie hierboven) en dat hielp hem effectief.

Louis heeft niet echt een geheim om fit te blijven, maar toen hij tijdens de marathons het soms niet meer
zag zitten van de pijn, dacht hij aan zijn vader met wie hij een goede band had. Hij hielp hem altijd en
kon alles oplossen. Als hij dan aan zijn vader dacht kreeg hij opnieuw de nodige adrenaline.

De laatste jaren heeft Louis het op gezondheidsvlak wel wat moeilijk gehad en heeft hij in de put gezeten,
maar het lopen zit in zijn hoofd en hij zet dus onverminderd door.

Wij wensen hem nog vele gezonde en sportieve jaren en wensen hem van harte proficiat met zijn spor-
tieve prestaties op zijn hoge leeftijd.
Marcel

Bron : Het Laatste Nieuws - Claudia Van Den Houte
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DE LEGENDE VAN LA BEFANA - DE HEKS VAN
KERSTMIS

Italie is in meerdere opzichten een bijzonder land, Sinterklaas komt er praktisch niet, Babbo Natale (de
kerstman) wel, maar het meest populair is toch wel La Befana.

In Italie wachten kinderen vol spanning op het bezoek van deze figuur, die in hun cultuur bekend staat
als La Befana. Een oude armoedige dame, maar goedhartig en hardwerkend, zo geliefd bij de kinderen,
is een vrouw die ook bekend staat als de “Italiaanse kerstheks”.

Zij wordt gezien als een kerstheks of demon uit het volksgeloof, maar wordt ook gezien als een goede
fee. Ze heeft veel overeenkomsten met Vrouw Holle.

Brave kinderen krijgen snoep en stoute kinderen steenkool of donkere snoep. Voordat ze gaat, veegt ze
de vloer. Er wordt een glas wijn en een schaal met voedsel voor haar klaar gezet.

Meestal wordt ze geportretteerd als een oude vrouw op een bezemsteel. Ze draagt een sjaal en is met
roet bedekt, omdat ze door de schoorsteen naar binnen komt. Ze draagt een zak of mand met snoep en
cadeautjes. Iedereen die La Befana ziet, krijgt een klap met haar bezemsteel omdat ze niet gezien wil
worden.

Zo brengt ze op de ochtend van Driekoningen, 6 januari, geschenken naar de brave kinderen.

De naam La Befana is afkomstig van het Griekse woord “Epifania” de Italiaanse naam voor het feest van
Driekoningen.

Twee legendes

Volgens de legende is La Befana benaderd door de drie wijzen, een paar dagen voordat Jezus Christus
geboren werd. Ze vroegen haar de weg naar Jezus. Dit wist de oude heks niet, maar ze bood hen wel
een slaapplaats aan. Toen de drie wijzen haar de volgende dag vroegen om mee te gaan op reis, sloeg
ze hun aanbod af. Maar niet veel later kreeg ze hiervan spijt en ging op zoek naar de drie wijzen en Jezus.
Helaas heeft ze hen nooit gevonden en is ze nog steeds op zoek.

Een andere legende vertelt dat La Befana een gewone vrouw was, die erg van haar kind hield. Haar zoon
ging dood en ze werd gek van verdriet. Toen ze hoorde over de geboorte van Christus ging ze naar hem
toe in de waan dat hij haar zoon was.

Ze ontmoette Jezus en gaf hem cadeautjes. De kleine Jezus was er erg blij mee en gaf haar een cadeau
terug:

La Befana werd de moeder van alle kinderen in Italie.

Driekoni iering in Ttali

Elk jaar op 6 januari vieren Italianen Driekoningen, 12 dagen na Kerstmis.

Driekoningen is een feestdag in Italie. Mensen gaan niet naar hun werk, kinderen niet naar school.
Banken, postkantoren, overheidsinstellingen en vele ander bedrijven zijn gesloten

In Italie verschillen de vieringen van regio tot regio.

In sommige regio’s steken ze een vreugdevuur aan met daarbij een figuur van La Befana, in Zuid-Italie
verkleden ze zich in het zwart met grote borstelige baarden, paraderen door de straten met en lantaarn,
en kloppen op elke deur en vragen naar voedsel.

In Venetie hebben de mannen verkleed als “La Befana” een bootrace op het Canal Grande.( Regatta delle
Befane).De strijd gaat tussen 50 leden van de oudste roeiclub van Venetie. Verkleed als heks varen ze
van S.Toma naar de Rialto brug. Daar hangt er een enorme calza (kous) te wachten op de winnaar.
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In de regio Le Marche kunnen de kinderen La Befana ontmoeten in * La Casa della Befana”.

Gedichti

La Befana komt bij nacht

Met haar schoenen versleten en verscheurd
Ze komt gekleed op Romeinse manier

Lang leve La Befana.

Maggy
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VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Op woensdag 27 oktober 2021 tijdens de herfstontmoeting in Baasrode waren er verkiezingen van be-
stuursleden voor onze vereniging.

Volgende leden waren reeds in 2020 herkiesbaar maar door Corona kon de verkiezing dan niet doorgaan
wegens geen herfstlunch en daarom werd door het bestuur besloten om de mandaten van alle bestuurs-
leden automatisch met één jaar te verlengen. Daardoor waren volgende bestuursleden nu opnieuw
herkiesbaar en stelden ze zich opnieuw kandidaat :

FRANCOIS Monique, GOEMAN Marcel en VAN DEN EEDEN Orpha

De drie kandidaten werden met overgrote meerderheid van stemmen verkozen.
Het bestuur voor 2022 bestaat dan ook uit volgende bestuursleden :

Harry DEROOVER, voorzitter, Vondelparklaan 1, 9200 Dendermonde
tel. 052/21.05.51 e-mail : derooverharry@hotmail.com

Maritta DE KEGEL, vicevoorzitter, Reymeersstraat 64 A, 9340 Lede
tel. 053/80.77.28 e-mail : maritta.dekegel@telenet.be

Marcel GOEMAN, secretaris, Heuvel 89 B, 9320 Erembodegem
tel. 053/78.96.49 e-mail : marcel.goeman@skynet.be

Hugo DE TROYER, schatbewaarder-ondervoorzitter, Steenkouter 56, 9260 Serskamp
tel. 09/366.10.92 e-mail : hugo.de.troyer@telenet.be

Agnes DIERICKX, bestuurslid, Noordlaan 109 B 12, 9200 Dendermonde
tel. 052/22.10.71 e-mail : agnes.dierickx@telenet.be

Monique FRANCOIS, bestuurslid, Moorselbaan 303 bus 8, 9300 Aalst
tel. 053/42.06.43 e-mail : monique.francoisl@telenet.be

Maggy ROELS, bestuurslid, Hofstee 13 te 9255 Buggenhout-Opdorp
tel. 052/33.57.80 e-mail : maggy.roels@telenet.be

Johan VAN DEN EEDEN, bestuurslid, Zandplaatsstraat 128/0.01 9470 Denderleeuw
tel. 0478/88.59.35 e-mail : johanvandeneeden@outlook.com

Orpha VAN DEN EEDEN, bestuurslid, Vuurtorenstraat 10/B3, 8660 De Panne
tel. 0494/57.54.16 e-mail : ovde@telenet.be

Leden die ook willen deelnemen aan het bestuur zijn steeds welkom. Geef een seintje aan de

voorzitter.
COLOFON

Dit clubblad verschijnt driemaandelijks en wordt
aangeboden aan de leden van Seniorenvereni-
ging BNP Paribas Fortis Aalst.

Secretariaat

Marcel Goeman

Heuvel 89B

9320 Erembodegem

Telefoon : 053/789649

E-mail : marcel.goeman@skynet.be

Website : www.seniorenverenigingaalst.be

Bankrekeningnummer :

BEO9 2930 0045 6157

Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst
Bic code : GEBABEBB
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HELLEN |- BELCH I

NIEUWJAARSWENSEN

HET BESTUUR VAN DE CLUB WENST ALLE LEDEN EEN

BIJZONDER, GELUKKIG EN VOORAL GEZOND 2022

AGNES, HARRY, HUGO, JOHAN, MAGGY, MARCEL, MARITTA, MONIQUE en ORPHA
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