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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT          
Seniorenclub BNP Paribas Fortis Aalst 

17de JAARGANG - VOLGNUMMER: 72 

Maanden:  oktober – november -december 2012  
Erkenningnummer P809044 
 
 

SENIORENCLUBBLAD  

   
 
 

 
Aandachtspunten - 
  
OP DE AGENDA  (eenmalige activiteiten in het 4de kwartaal 2012) 
 

 donderdag  11 oktober : wandeling in de natuur van Welle – Denderleeuw -Iddergem 

 

 zaterdag  13 oktober : herfstlunch in de salons Carlton met muzikale omlijsting en ook verkiezing van 
bestuursleden  

 

 donderdag 25 oktober : BOONwandeling in Aalst, start op de Grote Markt om 14u15   
 
 

 
BELANGRIJK :  2013 wordt een jubileumjaar. Onze club bestaat dan 40 jaar en wij willen dat met extra luister 
vieren gedurende gans het jaar.  Verder in dit clubblad reeds een eerste aankondiging van specifieke activiteiten in 
verband met dit gebeuren. 
 
NIET VERGETEN (regelmatige activiteiten)     

 HOBBYCLUB (14u30 telkens in de cafetaria veranda van het cultureel centrum in abdij van Affligem):  

donderdagen 18 oktober,  15 november en 20 december 
 KOFFIETAFEL (15u in de kastanjevesten, Keizerlijk plein 41, Aalst) : op maandagen 22 oktober en 26 

november 
 

 

V.U. : Ignace Keymeulen, Koningshofbaan 13, 9308 Hofstade (O-Vl) 
Afgiftekantoor St-Niklaas-mail  Erkenning P809044  

     Retouradres : T. Maes, Watermolendreef 146, 9100 Sint-Niklaas 
 
 

  

België – Belgique 

        P.B. – P.P 

9100 Sint-Niklaas-Mail 

         BC 30781 
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Beste Clubleden , 
 
 
“ ’t Is weer voorbij die mooie zomer 
Die zomer die begon zo wat in mei 

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen 
Maar voor je ’t weet is heel die zomer  
Al weer lang voorbij 
 
Na nana nana  Na nana nanana nana “ 
 
( De volledige liedjestekst van Gerard Cox verder in dit blad ) 

 
Onze weermannen -vrouwen zullen ons terug via allerhande statistieken 
en cijfers trachten te overtuigen dat wij terug een normale Belgische 
zomer gekregen hebben… ! 
Zij zullen waarschijnlijk wel gelijk hebben…? ? 
Anderen houden er nochtans een andere mening op na… ! ! 
Zeker is, eens oktober merken wij aan diverse natuurverschijnselen dat 

de zomer inderdaad voorbij is .  
 
Ondertussen hebben de bestuursleden de koppen reeds 
“samengestoken” om de eerste krachtlijnen vast te leggen voor het  
clubjaar 2013 . 
Uit de zeldzame geschriften, documenten, foto‟s die nog bestaan uit het 

verleden van onze club, konden wij opmaken dat onze seniorenclub 
gesticht werd in het jaar 1973 . 

Volgend jaar bestaat onze club dus 40 jaar. Dit laten wij niet zomaar 
onopgemerkt voorbijgaan. 
De activiteiten zullen allen in dit kader feestelijk ingekaderd worden. 
Soms wordt er ook wat afgeweken van de traditionele organisaties . 
Wij geven U toch reeds wat informatie over enkele activiteiten in ons 

JUBILEUMJAAR 2013. 
 
-  VOORJAAR : Om het massatoerisme in 2014 te vermijden ( 100 
jarige herdenking 1ste wereldoorlog ) maken wij een tweedaagse 
uitstap  met als onderliggend thema “ Den Grooten  Oorlog “, met 
één overnachting in IEPER . 
 

-  NAJAAR :  Busuitstap richting NEDERLAND, terug een tweedaagse 
met één overnachting en als voornaamste trekpleisters DE VELUWE en 

het KROLLER- MULLER MUSEUM . 
 
Het betreft hier twee uitstappen die door het bestuur zelf op maat voor 
onze leden is samengesteld  (geen tussenkomst van derden) . Alle 

details zullen jullie tijdig ontvangen . Indien jullie echter reeds 
belangstelling hebben, vragen wij dit zo spoedig mogelijk aan één van 
de bestuursleden te melden, zodat wij kunnen inschatten hoeveel 
kamers er in het hotel moeten gereserveerd worden. (Zie ook verder in 
ons clubblad). 
 
 

Ook onze traditionele lunchen zullen een feestelijk tintje krijgen .  
Onze NIEUWJAARSLUNCH  zal echter een uitschieter zijn  . De 
afwezigen zullen dit maal zeker ongelijk hebben . 

 
Uiteraard is dit niet alles! We hebben nog veel meer in petto voor 2013. 
Ons volledig programma zal verschijnen in ons eerste clubblad begin 
volgend jaar. 

 
Ignace 

colofon 
 

Seniorenclubblad verschijnt 

driemaandelijks en wordt gratis aan 

de leden van de Seniorenclub 

BNP Paribas Fortis Aalst 

aangeboden 

Redactie en secretariaat 

Theo Maes 

Watermolendreef 146, 

9100 Sint-Niklaas 

Tel. 03/7769036 

e-mail : 

theophiel.maes@pandora.be 

website :  

www.seniorenclubaalst.be  

 

rekeningnummer : 

BE09 2930 0045 6157 

Seniorenclub Fortis Aalst 

Bic code : GEBABEBB 
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PERSONALIA 

 
Vieringen in het 4de kwartaal 2012: 
 
85-jarigen : 
op 12/12/2012  DE SAEDELEER JUDITH  uit Letterhoutem 
op 24/12/2012  DE MULDER GODELIEVE uit Geraardsbergen  

80 jarige 
op 23/10/2012  D‟HAESELEER VICTOR uit Denderhoutem  
 
Wij wensen deze jarigen nog veel gelukkige jaren in een goede gezondheid! 
 
60 jaar huwelijk : 
op 04/10/2012   OCKERMAN GEORGES en POLFLIET BERNICE uit Aalst 

 

Wij wensen dit gelukkige paar nog veel jaren in goede gezondheid en voorspoed. 
 
NB. Indien u verneemt dat er een lid van onze verenging ernstig ziek zou zijn of overleden is geef dan een seintje 
aan één van de bestuursleden a.u.b. Soms vernemen wij dat in de club veel te laat. Dank voor de medewerking.  

 

 
IN ONS VORIG CLUBBLAD DEDEN WE EEN OPROEP OM JULLIE HOBBY’S KENBAAR TE MAKEN EN TE 
DELEN MET ONZE LEDEN. 
 
NOTA VAN DE REDACTIE : wij willen hier een vaste rubriek maken voor jullie. Aarzel niet uw hobby‟s hier te 
annonceren of te bespreken, hoe groot of hoe klein deze ook mogen zijn. 
Dank voor de medewerking. 

 
In het vorig clubblad heeft Marcel Bruyninckx hier reeds gevolg aan gegeven i.v.m. met zijn hobby‟s over zijn 

verzameling postzegels en de verzameling van zijn echtgenote van doodsprentjes en zijn kleinzoon van 
bierkaartjes. 

“Marcel Bruyninckx is bereikbaar via telefoon: 053.215142 of internet op marcel.bruyninckx@pandora.be “ 
Hij deelt ons mee dat hij verschillende reacties heeft ontvangen van de leden. Waarvoor dank. 
 

 

BESTUURSVERKIEZINGEN 2012 
 
Het is niet omdat wij op 14 oktober 2012 onze plicht moeten vervullen voor de verkiezing van een nieuw 
gemeente- en provinciebestuur, dat wij tijdens onze komende Herfstlunch op 13 oktober 2012 ook verkiezingen 
houden, de statuten van onze seniorenclub voorzien echter jaarlijkse bestuursverkiezingen op dit tijdstip. Toeval of 
niet, beschouw het als een goede oefening voor de volgende dag ! 
 
Nieuwe kandidaten : 

Met deze doen wij een warme oproep bij alle ex-personeelsleden, lid van onze club, om zich kandidaat te stellen 
voor de verkiezing als bestuurslid binnen onze seniorenclub.  
U weet beslist allemaal dat een seniorenclub steunt op de inzet van vrijwilligers die een beetje van hun vrije tijd 
willen spenderen om, met hun inzet, aan de leden de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven ontmoeten door 
inrichting van meerdere activiteiten. 
Kandidaturen te stellen bij de voorzitter Dhr. Ignace Keymeulen, Koningshofbaan 13, 9308 Hofstade (e=mail : 
keymeulen@skynet.be ) voor 7 oktober 2012. 

 
Einde mandaat : 
Volgende bestuursleden zijn per 31 december 2012 einde mandaat : 

 Maritta De Kegel (Vice-Voorzitster) 
 Godelieve Uvin (Bestuurslid) 
 François Vesters (Bestuurlid) 

 
Mevrouwen Maritta De Kegel en Godelieve Uvin hebben zich herverkiesbaar gesteld voor een nieuw mandaat. 

De heer François Vesters wenst zijn mandaat niet te verlengen en heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld. 
 
Herman De Backer 
 
  

mailto:marcel.bruyninckx@pandora.be
mailto:keymeulen@skynet.be
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OVER ONZE DAGUITSTAP VAN 6 JUNI 2012 NAAR DE VIJVERS VAN VIRELLES  EN CHIMAY  
 

Dat ondergetekende  mocht instaan voor dit verslag heeft hij te danken aan Ignace en het geeft hem een licht 

nostalgisch gevoel, een herinnering aan de langverleden tijd dat hij zijn pen ongebreideld kon hanteren. 
Het mag de eventuele lezer niet verbazen dat A. JUIN zijn persoonlijke visie op dit gebeuren neerpent. 
 
Chimay en de vijvers van Virelles  zijn namen die aanspreken, die klinken als klokken. 
Het bier van Chimay, vrienden, is meer dan de moeite waard en er is terdege van genoten, doch het reusachtig 
domein van Virelles was de top!  

Een wandeling in die prachtige natuur gebeurde onder een malse regen en dit is het enige zwakke punt van de 
organisatoren. Maar het is hun vergeven.  We genoten van de fauna en de flora nadat wij dat eerst gezien hadden 
in de aquascoop. 
Dat er zulke reusachtige domeinen zijn in dit kleine land is verbazend en dat dit “meer” aangekocht is in illo 
tempero door de Generale mede onder druk van Willy Suetens (ex-directeur van zetel Aalst van de bank), vervult 
ons met fierheid.  
 

En dan in de “Abdij Notre Dame de Scourmont”. Een prachtig gebouwencomplex met machtige, goede 

onderhouden tuinen met aanpalend kerkhof, ver van de wereld.   De rust overvalt je hier.  Hier staat de tijd stil !  
 
Traditioneel zorgen de organisatoren voor een behoorlijke voedselbedeling en dat was hier eveneens het geval, in 
zover dat een grote groep “jongeren” zich waagde aan een lange boswandeling en met succes. 
De “ouderlingen” en de “minder sportief aangelegden”  kregen een rondrit met een treintje door de stad Chimay 

met tweetalige uitleg. 
De stad en de abdij zijn in feite een schenking van de prinsen van Chimay. Alleen vergeten ze de wegen te 
onderhouden. De treinrit was schokkend van begin tot op het einde maar dat had geen invloed op het goed humeur 
 
Globaal gezien was het geheel een succes.  De initiatiefnemers verdienen een pluim en opvallend is de dynamiek 
van de bestuursleden die ongeveer voltallig aanwezig waren. 
Dat stemt ons hoopvol. 

A. JUIN 

 

        
Nostalgische A.Juin              Groep “jongeren”  wandelaars 
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Verslag van de fietstocht op donderdag 26 juli 2012.  “DE HEEMROUTE” 
 

Op 17 april 2012 waren de weersomstandigheden niet goed om een fietstocht te organiseren vandaar dat Sonja en 
François ons voorstelden  om donderdag 26 juli 2012 vrij te houden om een tweede poging te ondernemen om de 
Heemroute te fietsen. Nu hadden ze meer geluk met het weer, het was zelfs tropisch warm, maar dat kon er 13 
fietsers niet van weerhouden om samen te komen op de plaats van afspraak : station Leireken te Steenhuffel.   

 
Stipt te 14u werd er gestart en via landelijke en rustige wegen fietsten we richting Wolvertem en Meise waar 
François op verschillende plaatsen uitleg gaf over de bezienswaardigheden die op onze route lagen zoals het 
zenderpark van de VRT te Wolvertem, het kasteel van Impde en verschillende Brabantse hoeves. Toen we aan de 
brouwerij Mort Subite in Kobbegem even halt hielden moest hij echter geen uitleg meer geven. Iedereen had 
begrepen dat het ogenblik gekomen was om de plaatselijke lekkere Kriek en Geuze te proeven. Bij dergelijke hoge 
temperaturen smaakte dit overheerlijk. 

 
Was het de Geuze/Kriek die ons de”Duvel” aandeed, ik weet het niet, maar het landschap werd almaar 
heuvelachtiger en de te leveren inspanningen zwaarder, maar deze werden alvast beloond met prachtige 
vergezichten over zowel de stad Brussel als over de Vlaams Brabantse omliggende gemeenten. 

 
Nadat Herman in sneltempo nog een lekke band voor Rita hersteld had reden wij terug richting Steenhuffel waar 
wij de gebouwen van brouwerij Palm links lieten liggen. Na deze fietstocht van ongeveer 35 km hadden wij immers 

afspraak in Brasserie ‟t Schuurke in Malderen waar de meesten kozen om een dampende kom mosselen te 
proeven.  Blijkbaar waren ze lekker maar Norbert en ik kozen met dit warme weer veiligheidshalve toch maar voor 
een verfrissend bord tomaat garnaal. 
 
Nadien keerde iedereen voldaan terug naar huis.  Wij hadden kennis gemaakt  met een voor  sommigen minder 
bekende, maar zeer mooie streek. Sonja en François werden dan ook uitvoerig bedankt voor hun organisatie van 

de fietstocht en het etentje achteraf. 
 

Hugo De Troyer 

 
 

Proficiat aan de dames, zij waren met meer deelneemsters aan de start dan de heren 
Door de deelnemers werden liefst 5 bergen bedwongen (1 ervan was wel een "her"berg). 
 

 
 
OP 13 OKTOBER 2012 VERKIEZEN WIJ NIEUWE BESTUURSLEDEN. 
 
Ieder ex-personeelslid en lid van onze club kan en mag zich kandidaat stellen als bestuurlid. 
 
 

GEEF UW NAAM DOOR AAN ONZE VOORZITTER IGNACE KEYMEULEN  _--> tel. 053/784019 of via e-mail 

keymeulen@skynet.be  
 
AARZEL NIET OM DIT TE DOEN EN GEEF HEM BERICHT VÒÒR 7 OKTOBER  

mailto:keymeulen@skynet.be
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DESTIJDS  
 

Dat het vroeger beter ging is een steeds terugkerende boutade van oudjes, categorie van wezens  

waartoe ik al vele jaren behoor. Feit is dat ons leven en de hele 'Umwelt' danig dooreen is geschud  
en dat geldt ook voor onze bank.  
 
De oudjes snappen niet dat de jongeren zo snel overweg kunnen met computers, terwijl zijzelf het  
deden met anilinepotloden en met de pen. Onze voorgangers maakten zich sterk dat ze hele  
cijferreeksen vlugger mentaal konden optellen dan met een optelmachine. Nu hoeft het wel gezegd  

te worden dat die machines schaars en lomp waren en bovendien met een zwengel bediend werden.  
 
Waar ze ons echter het meest mee verbijsterden was het feit dat ze hun cijfers bij het afpunten collationeren  
noemden zij dat - in het Frans afriepen. Dat ging vlugger dan in het 'Vlaams'. Wij  
dienden dat als dogma te aanvaarden. Frans was wel geen voertaal, daartoe waren de meesten niet  
in staat. Wel was er een terminologie ontstaan die men 'Fraalsters' zou kunnen noemen.  
 

's Ochtends moesten we de aanwezigheidslijst 'signeiren'; dan was er ook het 'pointeiren', wat  

identiek was aan 'collationeiren'. Zo waren er tientallen voorbeelden. Alle Franse werkwoorden  
eindigend op -er werden in het 'Fraalsters' aangepast tot -eiren.  
 
In de eerste dagen van mijn bankbestaan werd ik met dergelijk werkwoord geconfronteerd. Het was  
de gewoonte in de bank dat de wedde op de vijfde van de maand uitbetaald werd. Dat was op zich  

een tijdrovende bezigheid, oneconomischen weinig rationeel. Ik was nog maar een paar dagen in de  
bank en kende niets van de geplogenheden, en juffrouw Gaby, diep Christelijk en behulpzaam, kwam  
zich over de nieuweling ontfermen.  
 
"Awel jongen, ge moet gaan 'toucheiren'!"  
 
Nu wist ik bij God niet wat ik zou moeten aanraken, want dat was voor mij de betekenis van  

'toucher'. Bedoelde juffrouw maakte alles duidelijk: ik moest in de rij gaan staan, mijn naam zeggen  
aan mijn voorganger, die hem zou doorzeggen aan de betaalmeester. Die betaalmeester was de  

gevreesde onderdirecteur, die alleen Frans en Aalsters sprak. Ik moest tekenen en daarna de  
volgende aankondigen met de woorden: "Monsieur X est Ie suivant!"  
 
Een goede vriend die een weinig later in de bank verzeild raakte, was gezegend met de weinig of niet  
voorkomende voornaam Floridan. Zijn familienaam was overigens normaal: Vereecken. Zo stond hij  

op de memorabele dag in de rij om te 'toucheiren', niet op de hoogte van de ritus van het huis. Toen  
zijn voorganger zijn naam vroeg, antwoordde hij doodgemoedereerd: Floridan. Zo'n voornaam kan  
echter doorgaan voor een volwaardige, kant-en-klare, rasechte familienaam.  
 
In de betaalkamer zat de betaalmeester met een ei, en dan nog geen gewoon ei. Tussen de  
naamkaarten, perfect alfabetisch geklasseerd, bleek geen Floridan te vinden. Onze betaalmeester zat  

dus met een probleem en met zijn status was dat niet gepermitteerd. Hij was er zich heilig van  
bewust - hoewel hij een harstgrondige hekel had aan het woordje heilig - dat hij gevreesd werd,  
zelfs door zijn eigen collega's. Dat gaf hem binnenpretjes. Maar lachen deed hij nooit. Lachen was  

voor het plebs. 
Wat er zich afgespeeld heeft in de betaalkamer tijdens zijn zoektocht naar de loonfiche van Floridan,  
kunnen we alleen maar gissen. De rij wachtenden was zich van niets bewust, tot plotsklaps de deur  
met een ruk openvloog en de kale onderdirecteur zich briesend tot Floridan richtte met de woorden:  

"Votre nom!"  
 
Floridan was nog nooit op die manier benaderd geweest, had nog nooit een misdaad gepleegd, en  
stond stomverbaasd naar de razende betaalmeester te kijken. Zijn buurman fluisterde:  
"Zeg uw naam."  
 
"Vereecken, monsieur."  

 
Daarmee was de zaak opgelost.  
 
Die betaalprocedure hield nog geruime tijd stand, tot er in het directie-cenakel een verlichte geest  

van een idee beviel: dat het eenvoudiger kon. Als ieder personeelslid een rekening zou openen, kon  
de wedde daarop gestort worden. En zo geschiedde.  

De vader van dat baanbrekend voorstel heeft nipt de Nobelprijs gemist.  
 
17-08-2012  
A. Juin 
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BELANGRIJK NIEUWS OVER HET ACTIVITEITENJAAR 2013 
 
Volgend jaar, 2013, bestaat onze seniorenclub 40 jaar! 
Uit de overleveringen vernemen wij het volgende : 
 

Voor zover men weet waren de eerste bijeenkomsten van de gepensioneerden van Zetel Aalst een maandelijks(?) 
“koffiekransje” (in één of ander etablissement in Aalst). 
Later (wellicht dan in 1973) werd er (in Waasmunster?) een bestuur samengesteld voor een “gepensioneerdenclub” en 
werd er bij de directie van de Zetel gevraagd de werking ervan te steunen, wat positief onthaald werd en waarvoor de 
directie een jaarlijkse “banket”, met optreden van muzikale en vocale Vlaamse artiesten, de kosten voor haar rekening 
nam. 
Wellicht is die “startdatum” als officiële stichtingsdatum behouden. 
N.B.: in 1998 werd het 25-jarig bestaan gevierd, in 2003 het 30-jarig bestaan, in 2008 het 35-jarig. 
 
Aan deze eerste gepensioneerden kunnen we het niet meer vragen, maar wat zeker is dat het vooral 

samenkomsten waren om gezellig te eten, drinken, kaarten enz.  Dit is altijd zo gebleven nadien, maar dan 
aangevuld met reizen, uitstappen en cultuur. 
Onze club in de huidige vorm is niet blijven stilstaan en tracht een bindmiddel te zijn voor de gepensioneerden van 

de bank  
 
40 jaar werking dit kunnen we niet laten voorbijgaan zonder het in de schijnwerpers te plaatsen! 
Daarom zal het bestuur een mooi programma uitwerken waarin alle leden hun gading kunnen vinden. 
Om goed te kunnen starten doen we evenwel beroep op uw medewerking.  Laat ons a.u.b. weten of u 
geïnteresseerd zou zijn om deel te nemen aan volgende activiteiten zodat we goed kunnen plannen en 
de nodige reservaties tijdig kunnen doen. 

 
1) Rond april/mei 2013  voorzien we, in eigen organisatie, een 2 daagse uitstap naar “Flanders Fields” met 

logement voor 1 nacht in Ieper. 
Bedoeling is samen deze regio van de Ijzer, vanaf Nieuwpoort tot Ieper grondig te ontdekken.  Er zijn veel 

nieuwe elementen toegevoegd die de geschiedenis van de 1ste wereldoorlog belichten. 
We voorzien in een overnachting omdat dit ons toelaat aan de Menenpoort in Ieper ‟s avonds de “Last Post” 
te horen en zien uitvoeren.  Het geeft ons de gelegenheid om met zijn allen samen lekker te eten en te 

vieren zonder de chauffeur van de autocar zijn rijtijd te” belasten” of te “overschrijden”. In 2013 vermijden 
we ook de drukte die er zeker zal zijn in 2014 met de herdenking van het uitbreken van de oorlog. . 

2) Rond eind september/begin oktober voorzien we, eveneens in eigen organisatie, een 2 daagse uitstap naar 
Nederland, meer bepaald de Veluwe, met het Kröller-Muller museum.  Dit is een zeer belangrijk museum 
gelegen op een prachtige locatie waar nog andere zaken te bezichtigen zijn, te voet of met de fietsen die 
men ter plaatse kan gebruiken. Daarnaast zijn er vlakbij nog andere bezienswaardigheden, zoals het Paleis 

“het Loo” van de Koninklijke familie, e.a. die we wellicht kunnen gaan verkennen. 
 

Mogelijks hebben jullie bepaalde zaken al gezien, maar de tijd is niet blijven stilstaan en zowel in de Ijzerstreek als 
in de Veluwe zijn er veel nieuwigheden te ontdekken.  Als we dit samen doen geeft dit nog een ander gevoel en 
ervaring. 

Kunt u ons alvast, en liefst nadat u dit gelezen hebt tegen 13 oktober (datum van onze herfstlunch) al 
meedelen of u aan één of beide uitstappen zou willen meedoen? Geef een seintje aan onze voorzitter 

Ignace Keymeulen  tel.  053 784019  e-mail : keymeulen@skynet.be  of aan bestuurslid Harry Deroover 
tel. 052 210551  e-mail :  derooverharry@hotmail.com  
 
 
Uiteraard voorzien we ook nog andere activiteiten, of geven we de normale activiteiten een feestelijk tintje. 
Zo zullen onze Nieuwjaarslunch en onze herfstlunch echte feestlunchen worden.  
Zo willen  we vb. op een speciale manier namiddagen organiseren waarop we de geschiedenis van de vereniging in 

beeld brengen en waarop we sprekers uitnodigen die ons interessante thema‟s zullen ”belichten”. 
Zo ook blijven we aandacht schenken aan samen wandelen en fietsen met de vereniging, gepaard gaand met 
cultuur, natuur en gezellig samenzijn. Ook de hobby en de koffietafels zullen in de belangstelling staan.  
 
VOORAL : dit alles doen we zonder prijsverhoging van het lidgeld en met aandacht voor behoud van democratische 
prijzen voor de deelnemers. In tijden van inflatie en crisis vinden wij dit een noodzaak. 

 
Dank op voorhand voor uw interesse in onze werking 2013 en deelname aan de activiteiten van de seniorenclub. 
 
N.B. indien er onder jullie leden zijn die ons interessante verhalen of feiten of documentatie van vroeger over de 
“gepensioneerdenclub en de vroegere activiteiten” kunnen bezorgen, willen jullie dit dan meedelen aan de 
voorzitter of de bestuursleden ? Dank voor de medewerking ! 
 

 

mailto:keymeulen@skynet.be
mailto:derooverharry@hotmail.com
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Aankondiging : natuurwandeling in Welle op donderdag 11 oktober 2012. 
 
 

Maritta De Kegel en ik organiseren de laatste natuurwandeling dit jaar in Welle en dit op donderdag 11 oktober 
2012. Welle vormt samen met Iddergem en Denderleeuw de fusiegemeente Denderleeuw. 

 
Wij starten aan de kerk van Welle, gelegen aan het Welleplein. Via het Puitenkasteel en het Hof ter Blokkingen 
wandelen wij naar het hoogste punt van de gemeente. Bij goede zichtbaarheid is vanaf dit punt de skyline van de 
stad Brussel te zien met ondermeer de Basiliek van Koekelberg en de bovenste bol van het Atomium. Bij de 
verkenning van deze wandeling hadden wij geluk en konden wij Brussel inderdaad zien liggen. Vanaf dit hoogste 
punt gaat het richting Iddergem waar wij een stop voorzien hebben om even uit te rusten en er gelegenheid is om 
iets te drinken. Van Iddergem keren wij terug naar Welle via andere wegen waar de deelnemers zeker en vast 

herkenningspunten zullen opmerken uit de omliggende gemeenten aangezien wij hoofdzakelijk door de velden 
wandelen en er dus geen gebouwen het zicht belemmeren. 
 
Gegevens van de wandeling : 

 
Start te 14u stipt aan de kerk van Welle (Welleplein) aanwezig zijn rond 13u45  a.u.b. 
De wandeling gaat langs gewone wegen en verharde landbouwwegen met een korte passage langs een aardeweg. 

Afstand : ongeveer 9,5 km met een stop na ongeveer 5,5 km. 
Deelname voor leden gratis : de club betaalt de verzekering. 
 
Inschrijvingen graag tegen 9 oktober 2012 bij Hugo De Troyer, Steenkouter,56 te 9260 Serskamp met het 
algemeen inschrijvingsformulier achteraan dit clubblad of 09/366.10.92 of 492/935.920 of 
hugo.de.troyer@telenet.be   

Gelieve bij inschrijving  zeker uw GSM nr te vermelden zodat wij in geval van slecht weer kunnen verwittigen dat 
de wandeling niet doorgaat. 
Wij duimen echter voor droog weer en hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen in Welle. 
 

Hugo De Troyer 

 
Voor de liefhebbers hierbij nog wat meer informatie over Welle. 
In 1996 vierde Welle zijn 800-jarig bestaan. De oudste geschreven bron voor de gemeente dateert immers van 

1196. Welle is een Middelnederlandse naam, die “bron,put” betekent.  
Door de nabijheid van het station van Denderleeuw, waardoor Brussel vlot bereikbaar is, kiezen vele gezinnen nog 
steeds om zich in de gemeente te vestigen. Zij wordt dan ook soms “een slaapgemeente van Brussel” genoemd 
omdat velen er “enkel komen slapen”. Ondanks dit feit is er een zeer intens verenigingsleven in de gemeente, 
zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak.  Zeer gekend bij de natuurliefhebbers zijn De Wellemeersen, één van 
de laatste parels aan de kroon van de Dender en een, naar Vlaamse normen, verrassend rijk natuurgebied. Sedert 
jaren wordt hier ook de grootste rommelmarkt van Vlaanderen georganiseerd. Men heeft echter beslist om na de 

editie van 2012 op een hoogtepunt ermee te stoppen. De spotnaam van de Wellenaren zou “vrekken” zijn maar 
nergens zijn geschriften te vinden vanwaar die spotnaam zou komen. In elk geval tonen Wellenaren zich helemaal 
niet van hun zuinigste kant als het aankomt op activiteiten organiseren of feest vieren. 
De spotnaam van de Iddergemnaars is : de tovenaars.  Tijdens onze wandeling zullen wij daar sporen van 

ontdekken. De Denderleeuwnaars tenslotte werden schiptrekkers genoemd omdat vroeger, toen de schepen nog 
niet mechanisch werden voortgedreven, de inwoners het beroep van boot- of schiptrekker uitoefenden.   

 

  
De schiptrekkersbrug geopend in 2007 voor fietsers en voetgangers in Denderleeuw verwijst in de naam naar dat 
vroegere beroep van schiptrekker  
  

mailto:hugo.de.troyer@telenet.be
http://www.denderleeuw.be/_uploads/Afbeeldingen_fotogalerij/Bezienswaardigheden/Schiptrekkersbrug2.jpg
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UITNODIGING 
 

De Voorzitter  
en  

Bestuursleden  
Nodigen alle leden van harte uit op ons   

 

NAJAARS-ONTMOETINGSFEEST 
op ZATERDAG 13 Oktober 2012 

 
Salons CARLTON-AALST 

Zonnestraat  32/34 
 

 
PARKING: gratis aan het stadspark in de Fr.Blanckaertdreef, met gratis vervoer, heen en terug. 

 

APERITIEF : 12u30 
 
DEELNAME IN DE ONKOSTEN:  € 55  p.p. 
 

(feestmaal + aperitief + hapjes + wijnen en waters) 

Een ode aan de herfst met patrijs en everzwijn zal er ons geserveerd worden. 
Met bediening aan tafel en deze lunch zal muzikaal begeleid worden. 

 

INSCHRIJVING : vóór 05 oktober 2012  d.m.v. de inschrijvingsstrook achteraan in dit clubblad. 
Dit inschrijvingsformulier terugsturen aan : Maritta De Kegel, Reymeersstraat 64a te 9340 Lede. 

Inschrijving per e-mail : maritta.dekegel@telenet.be (voor inschrijving via de mail zal u steeds een bevestiging ontvangen) / 

Tel. 053/80.77.28 

 
Zoals steeds verwachten we een talrijke opkomst. 

 
Maritta De Kegel  
Werkgroep festiviteiten 
 

MENU : zie hieronder het prachtig typisch herfstmenu dat uitgekozen werd ! Neem deel en eet er smakelijk van. 
De deelnameprijs blijft zeer redelijk voor hetgeen wordt aangeboden. 

Aperitief en hapjes 

** 

Marmietje van patrijs 

** 

Wilde eend, bospaddenstoelen, truffelsaus 

** 

Everzwijnfilet, witloof, peertjes, veenbesjes 

Gegratineerde aardappelen 

** 

Dessertbord met herfsttinten 

Mokka        

  

mailto:maritta.dekegel@telenet.be
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Een ruim aantal deelnemers 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG OVER EEN DAGJE FIETSEN IN 
ZEELAND ROND HET VEERSE MEER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 fietsers, al dan niet geholpen door de techniek (elektrische fietsen) kwamen samen aan het Wolfertspleintje in 
Wolphaartsdijk ( Zeeland ) om een dagje te fietsen rond het Veerse Meer.  Toegegeven veel afgetrainde lichamen 
waren er niet te zien, maar de afspraak was “ samen uit , samen thuis “.  
Herman en Rita hadden een tocht voorzien voor de geoefende fietsers van 58 km. De kortere versie voor de echte 
genieters bedroeg 40 km. Wie Nederland zegt moet ook fietsland zeggen. Indrukwekkend hoe je hier op een veilige 
manier in een prachtig    (plat) landschap je fysiek kan aanscherpen.  
 

Ditmaal hadden de weergoden ons niet in de steek gelaten.  De zon scheen, geen wolkje aan de lucht en 
belangrijk, de wind liet het ook afweten.  

Kilometers vreten zonder één auto te zien, langs dijken, velden in een open landschap, ja ditmaal was fietsen echt 
zalig.  Je volgde de man in het gele jasje voor U, je wist toch dat Herman hier zeker niet ging verloren rijden, en je 
kwam zeker terug aan het vertrekpunt. 
 
De 40 km. rijders wachtten in Veere op een gezellig terrasje naar de 58 km. rijders. 

Het was een gepaste tussenstop om de dorstigen te laven. 
 
Zonder kleerscheuren bereikte iedereen tevreden onze startplaats. 
De calorieën moesten echter vlug opgebouwd worden.  Zoals het dagprogramma voorzag allen naar het 
mosselrestaurant “ De Oude Haven” in Philippine. 
 

Het volume van de ketels mossels op de tafels was wel afschrikwekkend.  Maar toch… 
Iedereen deed hier terug zijn best …. 
 
Voor velen één van de mooiste fietsuitstappen van de laatste jaren. 

Voor herhaling vatbaar.  Foto‟s van deze uitstap zijn te zien op onze site. 
 
Rita en Herman,  hartelijk dank voor deze mooie organisatie . 

 
Ignace   

 

NOSTALGIE met « NONKEL MIELE » 
 
Mijn nonkel Miele is op aandringen van zijn vrouw naar een anti-alcoholvergadering (AA) geweest. 

 
Hij zit op de eerste rij met tal van aanwezigen en een man op het podium houdt het volgende betoog : 
“Dames en heren, ziehier twee bokalen. De ene is gevuld met water en de andere met alcohol (jenever). Ik zal een 
proef doen om te bewijzen dat alcohol vergif is.” 
“Ziehier een levende worm. Ik gooi de worm in de bokaal met water. Wat gebeurt er ? De worm blijft leven. Nu 

smijt ik diezelfde worm in een bokaal met alcohol en wat gebeurt er nu ? De worm sterft ogenblikkelijk !” 
 

Toevallig wendt hij zich tot mijn nonkel Miele en vraagt : 
“Wat bewijst dat meneer ?” 
Waarop mijn nonkel Miele droog antwoordt : 
“Dat bewijst dat alcohol ofte jenever zeer goed is tegen de wormen !” 
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2012 is het BOONjaar ! Daarom doen we een BOONwandeling in AALST 
 

De grote schrijver Louis-Paul BOON uit Aalst is 100 jaar geleden geboren. (geboren 1912 en overleden 1979) 
Op allerlei plaatsen in België en ook in Nederland is dit gevierd en belicht. 
Uiteraard in Aalst waar de start werd gegeven in CC de Werf op 15 maar 2012,  

maar ook in Antwerpen, Sint-Niklaas en verschillende gemeenten en steden. 
 
Er zijn lezingen geweest uit zijn werk door bekende dichters en acteurs. 
De Kapellekensbaan, Menuet, Zomer te Ter-Muren, Pieter Daens zijn maar enkele van zijn bekende werken.  
Ook tentoonstellingen zijn er georganiseerd, want naast schrijver was BOON ook schilder en verzamelaar. 
Zijn verzameling “Fenomenale Feminateek” veroorzaakte veel ophef en werd soms verboden om tentoongesteld te 

worden.  Spijtig dat hierdoor zijn literair werk, dat wel zeer belangrijk is en nog steeds onderschat wordt, ten 
onrechte overschaduwd werd. De wereld van vandaag is nog niet veranderd t.o.v. van de wereld zoals Boon die 
heeft beschreven.  Zijn werk is nog altijd actueel! 
 
Louis-Paul Boon heeft zich steeds ingezet tegen het onrecht en armoede in de maatschappij en voor de werkmens. 

In zijn cursiefjes die jarenlang verschenen in de nu niet meer bestaande krant “De Vooruit” werden  ook in 
verschillende boeken gebundeld. 

Zelf zou hij zijn “Geuzenboek” dat postuum is verschenen (het was af een paar maand voor zijn dood) als zijn 
beste werk hebben ervaren.  
 
Het Boonjaar loopt inmiddels ten einde maar onze Seniorenclub  BNP Paribas Fortis Aalst wenst dit jaar niet te 
laten voorbijgaan zonder even bij L.P. BOON “stil te staan”. 
 

Wij gaan wandelen in Aalst in de 2de helft van oktober met een stadsgids !. 
Meer bepaald in het centrum van Aalst langs plaatsen die in het leven en werk van Boon belangrijk waren, waar hij 
school liep, waar hij woonde.  We wandelen misschien ook iets verder dan het stadscentrum, en komen onder 
andere ook langs de Kapellekensbaan en de Dendermondsesteenweg, waar Boon geboren werd. 

Info over deze BOONWANDELING : 

Datum :  donderdag 25 oktober 2012 
Samenkomst :  aan het Standbeeld van Dirk Martens, in Aalst beter gekend als “De Zwerte Maan”  Grote Markt 

om 14u15 
Het is een wandeling met gids van max. 5 km in Aalst. 

Er is een tussenstop voorzien met typisch Aalsters gebak + aangepast drankje. 
Maximum aantal deelnemers is 30. Dus tijdig inschrijven is de boodschap en zeker vóór 22/10/2012 

Inschrijvingsprijs is 5 euro en inschrijven bij Ignace Keymeulen met algemeen inschrijvingformulier achteraan 
dit clubblad of via mail : keymeulen@skynet.be  of tel. 053/784019 

 

                                           

Borstbeeld en gezegde van L.P. Boon in de L.P.Boonlaan in Sint-Niklaas.  Maar wij gaan ontdekken wat er in Aalst 
te zien is i.v.m. deze schrijver en kunstenaar. 

mailto:keymeulen@skynet.be
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Gerard Cox: Het Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer songtekst 

Na nana nana  
Na nana nanana nana  

Na nanana na na nanana nana  
Na nana na nana nanananananana  
 
Je hebt er maandenlang naar uitgekeken  
De koude winter wou maar eerst niet om  
Traag en langzaam kropen langs de weken  
Maar eindelijk, daar was ie toch: de zon  

 
De nachten kort, de dagen lang  
De ochtend vol van vogelzang  
Het scherpe, hoge zoemen van een mug 
 

Dan denk je: ha, daar is ie dan 

Dit wordt minstens de zomer van een eeuw  
Maar lieve mensen, oh wat gaat 't vlug  
 
't Is weer voorbij die mooie zomer  
Die zomer die begon zo wat in mei  
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  
Maar voor je 't weet is heel die zomer  

Al weer lang voorbij  
+ 
De wereld was toen vol van licht en leven 
Van haring geur vermengd met zonnebrand 
Een parasol om 't felle licht te zeven en in je kleren schuurde zacht het zand 
We speelde golf en jeux de boule we zonden zalig in een stoel we dreven met een vlot op de rivier 

We werden weken lang verwend maar ach aan alles komt een end nu zit ik met mijn dia's in de regen hier  

 
't Is weer voorbij die mooie zomer  
Die zomer die begon zo wat in mei  
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  
Maar voor je 't weet is heel die zomer  
Al weer lang voorbij  

- 
Na nana nana  
Na nana nanana nana  
Na nanana na na nanana nana  
Na nana na nana nanananananana  
 
Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen  

'k Heb 's nachts al lang weer m'n pyama aan  

Dan had je eens in juli moeten komen  
Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand  
 
En 's morgens vissen in de zon  
En zwemmen zover als je kon  
We voeren met een boot een end op zee  

 
't Is jammer dat het over ging  
't Is allemaal herinnering  
Daar doen we dan de hele winter maar weer mee  
 
't Is weer voorbij die mooie zomer  

Die zomer die begon zo wat in mei  
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  

Maar voor je 't weet is heel die zomer  
Al weer lang voorbij  
 
Na nana nana  
Na nana nanana nana  

Na nanana na na nanana nana  
Na nana na nana nanananananana 
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WIJ WAREN OP BEDRIJFSBEZOEK IN DE WESTHOEK ! 

 

«Nine-eleven» niet alleen de herdenking van de aanslag op de Twin Towers, ook koningin Paola werd 75 jaar en wij 
trokken met een eerder beperkt groepje van 27 deelnemers, op uitstap naar de Westhoek ! 
 
Droog gestart, werd het al snel veel vochtiger, natter en natst, maar dit kon ons niet deren want wij zaten op de 
bus. Wegenwerken en aanleg van de “haas” (Westvlaams voor gas) maakten er een eerder lange rit van. Positief 
was het feit : het werd droog. 

 
Aangekomen op het marktplein van Nieuwkerke en na enig zoeken, verwelkomde men ons in De Beiaard voor een 
smaakvolle koffie en een lekkere boterkoek.  
 
Al spoedig werd het steven gericht naar ‟t Kapelhof, een hoevebedrijf in het uiterste hoekje van Vlaanderen, 
geprangd tussen Frankrijk en Wallonië. Daar dit bedrijf omschreven was als een gespecialiseerd bedrijf in de kweek 
van oesterzwammen, stonden wij op het erf toch even bedremmeld te kijken naar de toch wel oubollige en 

(permitteer mij het woord) “vervallen” gebouwen. De teler (in “luxueuze” T-shirt) verwelkomde ons in een 

bezoekersruimte en nog voor de uitleg over de kweek van oesterzwammen ten berde kwam, konden wij zeer veel 
leren uit zijn persoonlijke visie en interpretatie van de boerenstiel (voorwaar zeer verhelderend en een prima 
cursus : “Hoe met een redelijk beperkte inspanning, zoveel mogelijk verdienen en zo weinig als ook maar mogelijk 
belastingen betalen !”)  
In het filmpje werd duidelijk gemaakt dat oesterzwammen niet zomaar groeien, de aanmaak van broed uit sporen 

is fijn labo werk, de samenstelling van de voedingsbodem is wel uitgekiend en gebeurt in speciale bedrijven, de 
opkweek en oogst vereist speciale condities qua vochtigheid en temperatuur en last but not least, het naar de 
veiling of op de markt brengen heeft ook zo zijn spelregels. 
Bij de rondgang in de stallen werd duidelijk dat ook onverhoeds plagen kunnen opduiken (champignonvliegjes) en 
dat de oogst een goede opvolging vergt. 
Tot afscheid mocht iedere deelnemer een ½ kg oesterzwammen in ontvangst nemen en een recept voor 
“oesterzwammensoep”. (Wie probeerde het receptje uit en wat waren de bevindingen ? Wij zijn benieuwd naar uw 

reacties, wie zend ons een mailtje ? / herman.de.backer5@telenet.be) 
 

In tussentijd waren de wijzers van de klok de twaalf reeds een eind voorbij en begon de innerlijke mens zich toch 
ook een beetje te manifesteren. In De Beiaard konden wij na een aperitiefje, genieten van een verzorgd en lekker 
middagmaal (met dubbele bediening van soep en hoofdschotel, waar vindt men dit nog ?) Persoonlijk dronken wij 
een ons nog onbekend biertje (Queue de Charue = Ploegsteert), niet te zwaar en fris van smaak. 
 

Tijd om de weg te vervolgen richting Westouter, naar het dal tussen de Rodeberg (België) en Zwarteberg 
(Frankrijk). Uitgesproken op deze plaats is sinds enkele jaren de wijngaard “Entre-deux-Monts” uit de grond 
gestampt met veel enthousiasme.  Midden de wijngaard werd door de jonge, maar goed geschoolde 
“wijngaardenier” een overzicht gegeven van de historie en wat eraan vooraf ging. In de wijnkelder zelf een zeer 
gedegen uitleg over de persing, de gisting, het rijpen en het bottelen der diverse wijnen. In het proeflokaal werd 
nog een zeer bevattelijk filmpje getoond over de productie van de “Entre-deux-Monts” wijnen en kon ook geproefd 

worden van een tweetal wijnen. Echt de moeite waard ! 
 
Na een ommetje via de Kemmelberg en nog een zeer gezellig en verzorgd terrasje werd het steven huiswaarts 

gericht en iedereen was beslist tijdig thuis om de Rode Duivels nog maar eens een gelijkspel te zien behalen. 
 
Orpha, een mooie en leerrijke dag. 

Herman DB 

 

 OESTERZWAMMEN   

mailto:herman.de.backer5@telenet.be
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FORT STEENDORP: MEER DAN EEN BEZOEKJE WAARD  (verslag van de uitstap) 
 

 

18 augustus, een snikhete zaterdagnamiddag, hadden een 15-tal belangstellenden de weg gevonden naar het Fort 
van Steendorp. 
Daar werden ze opgewacht door natuurgids Dirk die niet alleen welbespraakt bleek als het over de daar aanwezige 
fauna en flora ging maar die ook uitvoerig over het fort en zijn geschiedenis kon uitweiden. 
 
Het Fort van Steendorp maakt deel uit van een gordel van forten die alle werden gebouwd om de stad Antwerpen 

en de voor het land zo belangrijke Scheldemonding te verdedigen. Het ganse complex is zo maar eventjes 20 ha 
groot. Het vestingwerk werd volledig opgetrokken uit baksteen tussen 1882 en 1892 en werd meteen ook het 
duurste van de 8 forten rond Antwerpen. 
Bedoeling van elk van deze forten was dat ze lang genoeg stand hielden bij een eventuele inval door een vreemde 
mogendheid tot het leger van één van de bondgenoten die garant stonden voor de onafhankelijkheid van het nog 
jonge België ze konden komen ontzetten. 
 

Toen in 1914 Duitsland ons land binnenviel bleek al gauw dat alle forten – ook deze later opgebouwd in beton – 

niet bestand waren tegen het kaliber van de kanonnen waarover de Duitse artillerie intussen beschikte. 
 
Naast het verdedigingswerk op zich heeft het fort ook nog gediend als geheime fabricageplaats van oorlogsgassen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte het Duitse Leger de locatie als munitiedepot.  
Na de Tweede Wereldoorlog werd het fort alleen nog gebruikt door het Belgische Leger als oefenterrein voor de 

genietroepen die er hun springstoffen konden testen. Langzamerhand geraakte het Fort in verval en kreeg de 
natuur meer en meer de overhand met grassen en jonge bosvegetatie. 
 
Sinds 1995 kreeg gans de site de erkenning als beschermd natuurgebied en twee jaar later werd het fort 
beschermd als monument. Het staat onder beheer van het Agentschap Natuur en Bos. 
 
Van dan af kreeg het aspect natuurbescherming duidelijk voorrang. 

Nu heeft het een unieke vegetatie met tal van bij ons nog maar weinig voorkomende planten en komen er meer 
dan honderd vogelsoorten voor waarvan de meeste er ook broeden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de nachtegaal, 

de wielewaal, de bonte specht, de holenduif en de ijsvogel. 
 
Het meest interessant aan deze biotoop is toch wel de vleermuis waarvan er niet minder dan 8 soorten voorkomen, 
waaronder enkele zeer zeldzame soorten. 
De hoge vochtigheidsgraad en de bijna constante vorstvrije temperatuur vormen voor deze nuttige diertjes een 

ideale leefomgeving. 
Voor de meesten onder ons was dit bezoek aan de vleermuizen toch wel een hele belevenis. Het gebrek aan 
voldoende zaklampen gaf het geheel nog een bijkomende dimensie.. 
Kwamen daarbij de hoge luchtvochtigheid en het grote temperatuurverschil tussen buiten (30 graden C) en binnen 
(10 graden C) en U zult begrijpen dat de aanwezige senioren bij het verlaten van het ondergrondse gedeelte van 
het fort even wat acclimatisatie nodig hadden vooraleer de tocht verder te zetten.. 

 
De doorstane emoties werden door de meesten onder ons wat later op de „kaai‟ in Temse doorgespoeld, gelukkig 
onder de beschutting van een groot zonnescherm.. 

 
Over één ding waren allen het eens: het was best een boeiende ervaring en de afwezigen… hadden eens te meer 
ongelijk.. 
 

Bedankt Orpha voor dit mooie initiatief. 
 

Harry 
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Poëzie van leden 
I phone  - Folie -Fobie    

 
Vederlicht, niet groter dan een poederdoos 
 
Plat als een vijg, liggen in mensenhand 
 
Opeengeperst  de bits en bites  
 

Helemaal zonder draad , dus loos, schuivende schermen, vlugge vingers  
 
Wereldtalen springen je tegemoet  
 
Autocorrectie, fouten zijn verdwenen je vind er geen 
 

Weg de dikke woord  en andere boeken, waarom nog  zoeken? 

 
Accuraat en bliksemsnel,  universele kennis  plukken van hoe en waar, heeft geen belang  
 
Enig geschuif  en hops daar is de onbekende partituur, secuur vertolkt  
 
De uitvoerders in beeld op „t kleine scherm, is dat geen wonder …. 

 
Vergaderingen overbodig , beroer het scherm, camera‟s bespieden en gooien  
 
beelden en geluid,  heen en terug de wereld rond     
 
Files en controles , kijk naar de  poederdoos, ontwijk   
 

Werp weg  je GPS  en GSM  de I phone  wordt de nieuwe levensgids  
 

Onmisbaar , kostbaar en uniek    
 
Maar wie bij avond sterren ziet 
 

Geen nood, Google en Yahoo tillen je over „t verdriet, van weinig nog te kennen of te weten 
 
Ja, alles mag men nu vergeten  
 
Gesneden brood komt uit de doos  
 
Rest nog  de vraag , heeft het nog zin om wat dan ook te leren  

 
Kan onze grijze massa dit  nog  lang verteren? 
 

 
Jan Joos 
Overmere  17.06.2012 

 

 

Inzendingen van leden 

 

Wat is NIET grappig ? 

 

Een visser die BOT vangt. 

Een trompettist met BLAASproblemen. 

Een tandarts die op je ZENUWEN werkt. 

Een pooier in een Ford ESCORT. 

Een elektricien die niet tegen SPANNING kan. 

Vragen naar de GROOTouders van een lilliputter. 

Een anorexiapatient die voor een HONGERloontje werkt. 

Een houten been van KREUPELhout. 

Een cateraar die last heeft van MEE-eters. 

Tijdens het vissen je vrouw aan de LIJN hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

Een krab met JEUK. 

Een hovenier om de TUIN leiden. 

Een blinde die het niet meer ZIET zitten. 

Een timmerman op zijn vingers TIKKEN. 

Een muzikant met NOTENallergie  

Een biljarter die geen andere KEUS heeft. 

Een opticien STERKTE toewensen. 

Een glazenwasser die LADDERzat is. 

Een brandweerman met een nieuwe VLAM. 

Een hartchirurg die zegt : hier KLOPT IETS NIET. 
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Algemeen bruikbaar inschrijvingsformulier voor elke activiteit, te versturen met de post. 

Inschrijvingen kunnen ook met e-mail, maar dan steeds onderstaande gegevens steeds vermelden. 

 

Ondergetekende…………………………………………………………………………………………………………… 

Straat……………………………………………….…nr.……..Postnr.…………….Gemeente……………………………………  

Tel:................................................GSM.................................... E-mail  ……………………………………………………………. 

Opstapplaats (vermelden indien gevraagd) : ………………………………………………………… 

 

Reserveert een plaats, samen met ……………………………………………….…………………..voor  volgende activiteit : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Specifieke wensen (vb. i.v.m. eten / plaats /  e.a.) ……………………………………………………………………………. 

 

(Formulier versturen naar de inrichter van de activiteit en het gevraagde te betalen bedrag of voorschot  storten op rekening van de 

club tegen de vooropgestelde datum :  BE09 2930 0045  6157 Seniorenclub Fortis Aalst )  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inschrijvingsformulier Herfstlunch   Seniorenclub BNP Paribas Fortis Aalst 

Terugsturen voor 5/10/2012 

 

Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………… 

Straat ……………………………………………………………………………………………..nr ……………... 

Postnummer …………………. Gemeente ………………………………………………………………………... 

Tel. ………………… GSM ………………………….. Mail …………………………………………………….. 

 

Neemt deel aan de Herfstlunch op zaterdag 13/10/2012 vanaf 12 u30 in de Salons Carlton te Aalst 

(*) komt alleen (= 55 €);  (*) komt met partner (naam …………………………………………….) (= 2 x 55 € = 110 €) 

en betaalt deze som voor 5/10/2012 op rekening BIC : GEBABEBB / IBAN : BE09 2930 0045 6157 van Seniorenclub Fortis 

Aalst. Geen overschrijvingsformulieren opsturen met uw inschrijvingsformulier a.u.b. 

(Opgelet : niet leden betalen 65 € p.p./tenzij men lid wordt van onze club.) 

 

Dit inschrijvingsformulier terugsturen aan : Maritta De Kegel, Reymeersstraat 64a te 9340 Lede. 

Inschrijving per e-mail : maritta.dekegel@telenet.be (voor inschrijving via de mail zal u steeds een bevestiging ontvangen)  

Tel. 053/80.77.28 

 

Datum ……………………….. Handtekening …………………………………………………………………… 

 

(*) schrappen wat niet past 

 

Algemeen bruikbaar inschrijvingsformulier voor elke activiteit, te versturen met de post. 

Inschrijvingen kunnen ook met e-mail, maar dan steeds onderstaande gegevens steeds vermelden. 

Ondergetekende…………………………………………………………………………………………………………… 

Straat……………………………………………….…nr.……..Postnr.…………….Gemeente……………………………………  

Tel:................................................GSM.................................... E-mail  ……………………………………………………………. 

Opstapplaats (vermelden indien gevraagd) : ………………………………………………………… 

 

Reserveert een plaats, samen met ……………………………………………….…………………..voor  volgende activiteit : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Specifieke wensen (vb. i.v.m. eten / plaats /  e.a.) ……………………………………………………………………………. 

 

(Formulier versturen naar de inrichter van de activiteit en het gevraagde te betalen bedrag of voorschot  storten op rekening van de 

club tegen de vooropgestelde datum :  BE09 2930 0045  6157 Seniorenclub Fortis Aalst )  

 

Tel:................................................GSM
mailto:maritta.dekegel@telenet.be
Tel:................................................GSM

